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Khởi đầu ngày thứ hai với thánh lễ cao điểm 
mừng năm thánh Phan sinh. Thánh lễ diễn ra tại 
khuôn viên của giáo xứ Thuận nghĩa. Đến dự và 
chủ tế thánh lễ có Đức giám mục Phaolô Cao 
Đình Thuyên, cùng đồng tế với ngài có anh 
Giám tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam, 
và khoảng hơn 20 linh mục đồng tế và một số 
rất đông anh chị em phan sinh thuộc các huynh 
đệ đoàn xa gần khác nhau về dự, khuôn viên 
giáo xứ như chật hẹp bởi số lượng người tham 
dự thánh lễ rất đông. Thánh lễ được tổ chức với 
cuộc rước từ nhà xứ đến khu vực lễ đài rất 
hoành tráng với đội kèn trống vang lên liên hồi. 
Trong bài giảng Đức giám mục đã nhắc lại ân 
huệ thưở ban đầu mà Thiên Chúa đã ban cho 
Hội dòng đó là một con người của mọi người là 
thánh Phanxicô, cho Tỉnh dòng là những anh em 
hiện diện trên đất Việt, cho Giáo phận là những 
anh em Phan sinh hiện diện trên đất Vinh “anh 
em hãy cảm tạ Thiên Chúa và tiếp nối sứ mạng 
của Đấng tổ phụ”. Cuối thánh lễ cha Giám tỉnh 
đại diện cho tất cả anh em Phan sinh cám ơn 
Đức Giám mục, quý cha và toàn thể cộng đoàn.  

Thánh lễ kết thúc các bạn trẻ như tiếp được 
sức thiêng của ơn Chúa, các bạn trở về trại tiếp 
tục các trò chơi thi đua đầy ngộ nghĩnh và sáng 
tạo của thầy Hải, các trò chơi đã mang đến cho 
các bạn những trận cười bể bụng nhưng không 
kém phần ganh đua quyết liệt. Dịp này các bạn 
cũng có cơ hội ôn lại truyền thống Phan sinh với 
những câu hỏi về cuộc đời của thánh Phanxico, 
có cơ hội thử thách lòng dũng cảm qua trò chơi 
lớn, các chặng đường như Porciuncula, tượng 
thánh giá Đamiano, gặp người cùi, chị 
Clara…như tái hiện lại. Dưới cái nóng 40 độ 
không làm chùn bước các bạn trẻ, tất cả đều 
hăng say, nhiệt tình tham gia. 

Hãy Thắp Sáng Và Chiếu Sáng Mãi 
Trong hai đêm 25 và 26 các bạn đã cùng 

nhau tổ chức đốt lửa trại. Khi lửa trại được thắp 
sáng, thì ngọn lửa tình yêu nơi mỗi người cũng 
được thắp lên qua các bài hát, vũ điệu, xen kẽ là 
các vở kịch, những điệu nhảy hiphop… Không 
gian, bầu khí của trường Vũ Đăng khoa như 
bùng cháy lên, Sức nóng của tình yêu của không 
chỉ tỏa lan nơi các bạn trẻ nhưng còn lan rộng 
đến với mọi người, hai đêm liền ban tổ chức đã 
không kiểm soát nổi dòng người đổ về. Cuối 
đêm lửa trại, ban tổ chức đã đưa các bạn trẻ trở 
về với sự thinh lặng nội tâm, những giây phút 
cầu nguyện, cảm tạ Thiên Chúa, cùng nhau hát 
lên bài “hãy thắp sáng lên” với những ngọn nến 
cháy sáng mà mỗi bạn trẻ cầm trên tay với một 
ước mong nho nhỏ xin lửa tình yêu, lửa nhiệt 
huyết luôn cháy sáng mãi trong tâm hồn, trong 
cuộc đời mỗi người. 

Bốn ngày trại khép lại, giờ chia tay đã đến. 
Sau phần cám ơn quý cha, quý thầy các bạn trẻ 
đã cùng nhau hát bài “xin đừng quên” của nhạc 
sĩ Hữu Châu: “Đừng quên nhé! Đừng quên nhé 
phút giây này đây. Đừng quên nhé, đừng quên 
nhé những kỉ niệm nơi này. Đừng quên nhé dù 
xa cách vẫn nhớ nhau ngày mai. Đừng quên nhé, 
xin đừng quên nhé, này bạn thân ơi”. Thật ý 
nghĩa dù 4 ngày trại không phải là quá dài 
nhưng phần nào đã để lại cho các bạn trẻ những 
kỉ niệm, và ấn tượng đẹp. Những cái bắt tay 
những lời cầu chúc được các bạn trẻ trao cho 
nhau. Hẹn lần sau, xin hẹn lần sau. 
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Chuyện PSTT sống Năm Thánh Phan Sinh  
      Kỉ niêm ngày lễ Cha Thánh 4.10.09 ---- T. ofs 

Theo gợi ý của Chia Sẻ, dịp này PSTT xin hiệp thông với quí anh chị 
trong Gia Đình vài tin sinh hoạt Năm Thánh Phan Sinh, kỉ niệm Dòng 
Anh Em Hèn Mọn Thế Giới (800 năm) và Việt Nam (80 năm). 

  
1. Chuyện học hiểu, đào sâu  

đoàn sủng Phan Sinh:  
Từ tháng 8 năm ngoái, một niềm vui khởi sự từ 

Tòa Thánh cho phép Tỉnh Dòng AEHM VN mở 
Năm Thánh Phan Sinh (từ 4.10.08-4.10.09) nhằm 
“Gia Đình Phan Sinh VN có thời gian đào sâu 
đoàn sủng Phan Sinh theo một lộ trình chung với 
Hội Dòng AEHM và học tập lại lịch sử của Tỉnh 
Dòng AEHM VN và Gia Đình Phan Sinh, bằng 
cách tìm trong kinh nghiệm về quá khứ một cảm 
hứng sáng tạo cho tương lai…Ước mong rằng 
Năm Thánh là một mùa canh tân, sẽ cung cấp 
những hoa trái thánh thiện cho từng cá nhân cũng 
như cho Đại Gia Đình Phan Sinh”. Dựa vào Thư 
của Cha Giám Tỉnh Phanxicô Xaviê gởi Dòng 
PSTT, trong tháng 9.08, Ban Thường Vụ Quốc 
Gia đã có văn bản hướng dẫn ACE Hữu Trách các 
Miền, và phổ biến rộng rãi nội dung Lá Thư trên 
tờ HĐPS, từ đó các HĐĐ, và ACE PSTT khắp nơi 
tu luyện, sống Năm Thánh Phan Sinh, hấp thụ và 
lan tỏa trong ba chiều kích : Nhân bản, Kitô và đặc 
biệt là Phan Sinh. Cha Trợ Úy QG hằng tháng tâm 
tình, nhắn nhủ trên báo HĐPS và trong các chuyến 
đi thăm viếng. “Biến cố khởi đầu ấy được tiếp nối 
bằng cả một lịch sử hào hùng, kỳ diệu suốt tám 
trăm năm.” Về mối tình hiệp thông, chúng ta đã 
phần nào diễn tả trong cử chỉ cùng nhau học tập, 
bàn thảo và thực hiện việc Chúa, theo gương Cha 
Thánh”. Ban Nghiên Huấn Tu Thư, có dip phục vụ 
nhiều đề tài chuyên sâu về Phan Sinh học, như: 
Tinh thần và Linh Đạo Phan Sinh, Căn tính của 
người PSTT, Ý thức thuộc về Dòng PSTT, Sống 
niềm vui Phan Sinh…được truyền đạt qua chữ 
viết, lời nói, hành vi,… và đặc biệt được thể hiện 
sống động qua các giờ chia sẻ, học tập ở các 
Huynh Đệ Đoàn, các ngày Huấn Luyện ACE Hữu 
Trách ở Miền và kết hợp cùng Hội Thánh địa 
phương; ngoài ra còn có các buổi nói chuyện 
chuyên đề về Phan Sinh tại nhiều nơi, đặc biệt tại 
nhà Mẹ Đakao, với rất đông ACE từ khắp nơi về 
dự. BTV QG mở Khóa Huấn Luyện, Sinh hoạt 
Hội Đồng QG tại Học Viện Phanxico Thủ 
Đức(ngày 1,2,3/10/09). Hòa cùng niềm vui chung 
của Gia Đình, PSTT cũng có tham gia lời ca tiếng 

hát trong giờ diễn nguyện và hình ảnh nghệ thuật 
góp phần trong vườn hoa Phan Sinh muôn màu sắc 
thiêng liêng. 
2. Nhiều chuyến hành hương, thăm viếng, giúp 

đỡ người nghèo khó:  
PSTT nhiệt thành làm chứng tá trong môi trường 

trần thế, qua các hành vi thiết thực như: cầu 
nguyện, suy gẫm, chăm sóc, giúp đỡ, sống Phúc 
Âm giữa đời. Trong dịp Năm Thánh, ngoài những 
sinh hoạt thông thường, ACE ở các HĐĐ và các 
Miền đã tổ chức nhiều chuyến đi hành hương và 
làm việc Tông Đồ Bác Ái.  
3. Chuyện tổ chức điều hành linh hoạt  

đời sống HĐĐ PSTT:  
các Anh Chị Hữu trách, có dịp trổ tài phục vụ, lo 

lắng tổ chức những chuyến đi xa, mở rộng tầm 
nhìn và phối hợp với các Đoàn Thể, Hội Dòng về 
mặt tổ chức, tu luyện, sống phục vụ Chúa trong 
mọi người… 
4. Một số cảm nghĩ qua thơ văn  

trong năm Thánh PS: 
Học hành yêu mến luôn bền chí 
Vững bước theo vết chân Đức Kitô… 
Nhớ ơn Cha Thánh lập Dòng 
Lưu truyền hậu thế một lòng theo Cha… 
Bạn muốn làm hoa đẹp,trong miền đất Phan Sinh? 
Yêu thương và phục vụ, Hoa sẽ nở đẹp xinh!... 
Gương sáng dẫu mờ bụi thời gian,  
Cái nét Phan Sinh chị mãi còn 
Làn hương thanh thoát bay theo gió,  
Nguyện cầu thương nhớ cánh hoa đơn. 
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“Bước vào năm Thánh Phan Sinh, tôi có dịp 
tìm hiểu quá trình gieo hạt Phan Sinh của các nhà 
truyền giáo Dòng Phanxicô đầu tiên ở từng vùng 
trên quê hương Việt Nam…Đời sống phục vụ, yêu 
thương của người tu sĩ Phan Sinh đã giúp tôi cảm 
nhận rõ sự hiện diện của Chúa Giêsu ngay trong 
môi trường sống ngày nay. Điều ấn tượng nhất là 
nơi nào gian khó, người ta thường thấy hình ảnh 
của những tu sĩ áo nâu cất bước tiên phong… 
(HĐPS 185, 186) 
Khi Chúa chọn tôi là Phan Sinh 
Miệng tôi luôn ca tụng Thánh Danh Ngài 
Và loan báo Tin Mừng cho thế giới 
Chẳng ngại ngùng, chẳng lo sợ vu vơ. (Bích Ngọc) 

“Đọc qua tài liệu về Dòng PSTT và Thánh 
Phanxicô mà các anh chị Phan Sinh cung cấp thì 
Dòng PSTT đã có mặt tại Việt Nam từ thế kỷ 
XVIII thế mà đến nay, khu vực này, đặc biệt là 
Giáo Xứ Thiện An, Xuân Lộc mới được biết, thật 
đáng tiếc! Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều cách giúp 
đỡ cho hạt giống Phan Sinh nảy mầm phát triển. 
(Cha chánh xứ) 

Trong bài viết (HĐPS 188) về Đức Hồng Y 
Phaolô Phạm Đình Tụng có đoạn: “Năm1950, 
Ngài được bổ nhiệm làm phó xứ Hàm Long, Hà 
Nội. Trong thời gian này, Ngài thành lập nhà tế 
bần Bạch Mai nhằm cứu giúp các nạn nhân nghèo 
khổ từ các vùng nông thôn trôi dạt về Hà Nội. Sau 
đó, Ngài gia nhập Dòng PSTT . Ngài là một trong 
những gương mặt vĩ đại của Giáo Hội Việt Nam, 
là chứng nhân lịch sử của Giáo Hội ở miền Bắc 
trong hơn 70 năm qua. Ngài đã góp phần to lớn và 
quan trọng trong việc xây dựng Giáo Hội Việt 
Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực tông đồ, đào 
tạo, tổ chức nhân sự và quan hệ ngoại giao. Cuộc 
đời phục vụ của Ngài còn để lại cho chúng ta 
nhiều bài học quý giá trong công cuộc xây dựng 
Giáo Hội hôm nay. Cuộc đời Ngài sống đơn sơ, 
khiêm nhường, thấm nhuần Linh Đạo Phan Sinh.  

Lời khích lệ PSTT của Đức Cha Phaolô Giáo 
Phận Mỹ Tho:“Làm con người sống giữa trần 
gian, ai cũng phải đau khổ qua nhiều hoàn cảnh 
khác nhau như bệnh tật, cô đơn, thất vọng, bị vong 
ân bội nghĩa, đói nghèo. Là Kitô hữu, tự bản chất 
đã có Chúa Kitô, người tín hữu, mà đặc biệt là 
người Phan Sinh Tại Thế phải sẵn sàng vác thập 
giá để thông phần khổ đau với Đức Giêsu Kitô. 
Ngài đã chịu biết bao thống khổ vì ta, bị sỉ nhục, 
đòn roi, chịu đóng đinh vào thập giá. Cuối cùng, 
Ngài đã phó thác mình trong tay Chúa Cha và 
chính nhờ Thánh Thần, Ngài đã sống lại từ cõi 
chết.” 

Đời sống nội tâm, trong mùa chay Năm Thánh 

, có ghi lại: “Người PSTT chúng ta đang 
sống”mùa canh tân Phan Sinh”, Năm Thánh Phan 
Sinh. Như Thánh Phaolô đã từng nhắc nhở các tín 
hữu:” Con người nội tâm trong ta mỗi ngày phải 
được đổi mới “ nghĩa là “phải lột bỏ con người cũ 
mặc lấy con người mới với một quả tim mới”, một 
qủa tim với những thao thức, hy vọng hòa lẫn 
niềm vui, những giá trị mới để đón nhận cuộc sống 
theo một cách thế mới; một qủa tim biết yêu bằng 
tình yêu cao đẹp, với lòng vị tha. Điều nầy phù 
hợp với đời sống Phúc Âm của người PSTT, hoán 
cải từng giờ, hoán cải từng ngày cho đến suốt cuộc 
đời trần thế. Ông bà ta vẫn thường nhắc nhở con 
cháu: “năng nhặt chặt bị” nên trong Mùa Chay 
Năm Thánh, Huynh Đệ Đoàn PSTT Miền Saigon 
Đông đã tĩnh tâm, góp nhặt trên nền tảng sứ điệp 
của ĐTC Biển Đức 16, hành trang sống Năm 
Thánh Phan Sinh, nhằm tôn tạo vẻ đẹp đời sống 
hoán cải của người PSTT với những yếu tố chính 
sau đây: Tái khám phá ý nghĩa đích thực của việc 
chay tịnh - Hòa giải những thách đố trong Cộng 
Đoàn tu trì trần thế - Niềm vui dấn thân sống 
Phúc âm, thực hành bác ái. 

Chăm lo Giới Trẻ Phan Sinh (HĐPS 194) 
Giới trẻ Phan Sinh tuổi trẻ ơi 
 Ai níu đôi chân giữa cuộc đời 
Thiên Chúa đợi chờ bên song cửa 
 Mấy ai thương nhớ đáp một lời?    
Giới trẻ mơ ước sống hòa bình 
Bỏ đời ô trọc kiếp phù du 
Ôm ấp tương lai Người Anh Cả 
Giêsu Thiên Chúa cứu muôn loài 
Giới trẻ Phan Sinh tuổi trẻ ơi! 
Quyết chí vươn lên đến Nước Trời 
Vui tiến ra khơi vì lý tưởng 
Bên Mẹ La Vang rộn tiếng cười.      

Tạ ơn Chúa, Kính chào quí anh chị.  
Hẹn ngày gặp lại. 
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DÒNG PHAN SINH TẠI THẾ  
VÀ GIỚI TRẺ PHAN SINH 

Tinh thần Thánh Phanxicô  
như linh hồn của người giáo dân 

(www.ofm.org/ofmnews/) 
 
Dòng Phan Sinh Tại Thế (FSO) 

Ngay lúc Thánh Phanxicô thành Átxidi khởi 
sự hoán cải, nhiều người nam người nữ đã xin 
có thể múc được giòng nước Phúc âm từ nguồn 
suối này. Các nhà viết sử về Phanxicô nói: ngài 
đã biết cách cống hiến cho mọi người một quy 
luật để họ sống. Đoàn sủng Phan sinh không bị 
giới hạn vào một lối sống thánh hiến cho Thiên 
Chúa (cho các tu sĩ), nhưng cũng đã trở thành 
một nguồn cảm hứng và một lối sống dành cho 
những người đã lập gia đình hoặc sống cuộc đời 
mình trong những sinh hoạt bình thường của xã 
hội trong thời đại của họ. 

Vì lý do đó, trong đại gia đình Phan sinh, 
Dòng Phan Sinh Tại Thế (FSO) có một vị thế đặc 
biệt. Dòng đã được hình thành nhờ sự hiệp nhất có 
tổ chức tất cả mọi huynh đệ đoàn Công giáo, mà 
trong đó các thành viên, được Chúa Thánh Thần 
đánh động, “dấn thân tuyên khấn sống Phúc âm 
theo lối sống của Phanxicô trong bậc sống tại thế 
của họ, tuân giữ Bản luật đã được Giáo hội phê 
chuẩn” (HC Dòng PSTT 1, 2-3). 

Nét đặc biệt của bậc sống đời giáo dân cho 
phép làm chứng cho Phúc âm trong khuôn khổ 
đời sống và hoạt động nhân loại đa dạng nhất: 
trong gia đình, nơi làm việc, trong lãnh vực 
chính trị, thể thao, giáo dục và chung chung 
trong các mối quan hệ nhân loại. 

Qua 800 năm lịch sử của mình, Dòng Phan 
Sinh Tại Thế hãnh diện có 58 vị được phong 
thánh và 84 vị được phong chân phước, họ là 
những người, qua gương sáng, việc làm và đôi 

khi qua việc tử đạo, đã sống trọn vẹn nguồn cảm 
hứng Phan sinh của họ. 

Dòng Phan Sinh tại Thế có tổ chức riêng của 
Dòng và được thiết lập bởi những huynh đệ 
đoàn tại địa phương, miền, quốc gia và quốc tế. 
Các huynh đệ đoàn này được phối hợp và liên 
kết với nhau nhờ Bản luật và Hiến chương. Giữa 
các huynh đệ đoàn đòi buộc phải có sự hiệp 
thông, cộng tác một cách có kỷ luật và hiệp nhất. 

Phan Sinh tại Thế hiện diện tại 110 quốc gia 
trên thế giới, với: 

65 Huynh đệ đoàn Quốc gia chính thức 
42 Huynh đệ đoàn Quốc gia đang phát triển 
3 thực thể đang bắt đầu giai đoạn thiết lập 

các huynh đệ đoàn địa phương theo giáo luật. 
Hiện nay, con số các thành viên đã tuyên 

khấn Dòng Phan Sinh Tại Thế vào khoảng 
400.000. 

Giới Trẻ Phan Sinh (Youfra) 
Giới Trẻ Phan Sinh là thành phần thuộc 

Dòng Phan Sinh Tại Thế, được hình thành bởi 
những người trẻ cảm thấy được Chúa Thánh 
Thần kêu gọi trải nghiệm đời sống Kitô hữu 
trong tình huynh đệ, dưới ánh sáng sứ điệp của 
Thánh Phanxicô thành Átxidi, qua đó đào sâu ơn 
gọi của mình. 

Các thành viên Giới Trẻ Phan Sinh xem Luật 
Dòng Phan Sinh Tại Thế như tài liệu gợi hứng 
cho sự trưởng thành đời kitô hữu và Phan sinh, 
trong tư cách cá nhân hoặc nhóm. Sau một thời 
gian huấn luyện thích hợp, họ xác nhận sự lựa 
chọn này bằng một lời tuyên hứa của bản thân 
trước Thiên Chúa và trước sự hiện diện các anh 
em của họ. (HC Dòng PSTT 96). 

Giới Trẻ Phan Sinh có mặt tại 63 quốc gia 
trên thế giới, với 30 huynh đệ đoàn quốc gia đã 
được công nhận và 33 huynh đệ đoàn đang phát 
triển. Con số các thành viên Giới Trẻ Phan Sinh 
trong tổ chức này là 50.000. 

Tại nhiều quốc gia, cũng có những nhóm trẻ 
em và thiếu niên được đoàn sủng Phan sinh gợi 
hứng. Những nhóm này mang nhiều danh xưng 
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khác nhau tùy theo quốc gia: Những sứ giả tí 
hon, Cordigeri (những người mang sợi dây bé 
nhỏ), Những bông hoa nhỏ, Những người múa 
rối, Giới Trẻ Phan Sinh thiếu, Giới Trẻ Phan 
Sinh nhí (mini). Trong các nhóm này, gồm trẻ 
em hoặc thiếu niên, các bậc cha mẹ thường là 
thành viên của Dòng Phan Sinh Tại Thế. Những 
nhóm này được linh hoạt bởi các người trẻ 
thuộc Giới Trẻ Phan Sinh, các thành viên Dòng 
Phan Sinh Tại Thế và với sự giúp đỡ của các vị 
trợ úy là các anh em hèn mọn. 

Các tài liệu Dòng Phan Sinh Tại Thế - 
Giới Trẻ Phan Sinh 

Với những thực thể này, thời kỳ huấn luyện 
rất quan trọng đối với cả các thành viên lẫn các vị 
trợ úy (các anh em hèn mọn). Hai bên đều có 
những cuộc gặp gỡ định kỳ với từng huynh đệ 
đoàn một và qua những cuộc gặp gỡ các thành 
viên ở cấp miền, quốc gia, lục địa hoặc thế giới. 
Sau đây là những văn bản và tài liệu đã được xuất 
bản trong những năm gần đây vì mục đích đó. 

Đối với Trợ úy 
Sách hướng dẫn Trợ úy Dòng Phan Sinh Tại 

Thế và Giới Trẻ Phan Sinh (2006) 

Đối với Dòng Phan Sinh Tại Thế 
1. Thành lập một huynh đệ đoàn mới Phan 

Sinh Tại Thế 
2. Trợ giúp việc cử hành Tu nghị huynh đệ 

Dòng Phan Sinh Tại Thế 
Đối với Giới Trẻ Phan Sinh 
1. GTPS – hành trình đức tin của ơn gọi 

Phan sinh (2004) 
2. Điều lệ Giới Trẻ Phan Sinh quốc tế 

(2007) 
3. Các thành viên Giới Trẻ Phan Sinh tháp 

nhập vào PSTT (2008 – chưa xuất bản). 
 

 
 



Chia Sẻ 10-09 (293) 37

 
Bài chia sẻ  

Lễ cha thánh Phanxicô tại Xứ Đakao chiều 03-10-2009 
 

Dâng trả mọi ơn lành cho Thiên Chúa 
FX 

 
Trong tác phẩm Trung Hoa tên là Tây Du Ký 

thuộc thế kỷ 16, nhân vật Tôn Ngộ Không gốc là 
một con khỉ đá, khi thành khỉ sống, đã quậy phá 
tung trời lộn đất, và tự xưng là “Tề Thiên Đại 
Thánh”. Phật Tổ Như Lai đến để tìm cách chế 
ngự, Phật đưa bàn tay lên bảo: Nếu ngươi nhảy 
qua được bàn tay của ta thì ta phục ngươi. Tôn 
Ngộ Không nghĩ thầm: Bay khắp trời đất còn 
được, phương chi một bàn tay! Thế là vận dụng 
tài đằng vân, Tôn Ngộ Không bay một hơi dài. 
Đến khi mở mắt ra chỉ thấy mây kéo vần vũ và 
một quả núi sừng sững ngất trời, Tôn Ngộ 
Không nghĩ là mình đã bay quá xa, bèn đắc chí 
phóng uế vào chân núi và viết mấy hàng chữ để 
lưu niệm. Bỗng mọi sự rung chuyển, Tôn Ngộ 
Không lại chỉ thấy bàn tay của Phật Như Lai 
trước mặt, ở ngón giữa có những dấu tích của 
mình. Hóa ra hắn chưa bay qua được năm ngón 
tay của Phật. Phật úp bàn tay lại, Tôn Ngộ 
Không liền bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn. Thế là 
“chạy trời không khỏi nắng”! “Lưới trời lồng 
lộng nhưng khó thoát”. Sau này chú khỉ của 
chúng ta được thả ra, để theo Đường Tăng đi 
thỉnh kinh, nhưng thỉnh thoảng lại nổi chướng, 
khiến Phật Tổ lại phải trị bằng 
“vòng kim cô”…  

Phanxicô Assisi không “chạy 
trời” để “khỏi nắng”. Khi còn trẻ, 
ngài sống như không có “trời”. 
Nhưng khi “lưới trời” đã chụp 
ngài, ngài không nổi loạn, trái lại 
ngài dừng lại mà hỏi: Lạy Chúa, 
con phải làm gì?” Rồi từ đó, 
chẳng can “vòng kim cô” bó trán, 
Phanxicô cứ thế bước tới theo 
Thầy Giêsu, và ngài đã khám phá 
ra “trời”: Đây chính là Thiên 
Chúa mà Đức Giêsu Kitô, Thầy 
của ngài, gọi là “Cha”. Và Phanxicô học được 
bài học của Thầy: luôn luôn quy hướng về Chúa 
Cha để đón nhận mọi sự từ Chúa Cha, dù đó là 

tình yêu và sự sống (Ga 6,57; 15,9-10), tư tưởng 
và ý muốn (Ga 4,34; 5,30), đạo lý (Ga 7,16), 
công việc và chương trình (Ga 5,17.19-21) và 
liên tục bày tỏ lòng biết ơn (dâng trả về cho) đối 
với Chúa Cha bằng thái độ ngưỡng mộ (Ga 
8,49), say mê (Ga 17), tôn sùng (Ga 2,16-17). 
Ngài thấy Chúa Cha luôn luôn hiện diện gần gũi, 
quan tâm chăm sóc mọi con cái và từng người 
con; TC Cha là nguồn mạch mọi sự thiện, Người 
ban bất cứ điều gì cũng tốt cũng lành. Thậm chí 
“cái chết”, mà dân chúng gọi bằng cái tên đáng 
sợ, “Tử thần”, Phanxicô còn thấy là “chị”, “Chị 
Chết”, vì cái chết đưa ngài về với CCha.  

Phanxicô hiểu như thế: “Khi Chúa ban cho 
tôi” là một cụm từ ngài dùng liên tục trong Di 
Chúc để nói lên xác tín ấy. Khi nói rằng điều 
này điều nọ là do TC ban, Phanxicô hiểu đó là 
đưa các ơn lành trở lại với nơi chúng đã xuất 
phát ra, và nói lời cám ơn là “trả”, “dâng trả” ơn 
lành đó lại cho nguồn mạch.  

Các môn đệ của thánh Phanxicô biết rõ: Tâm 
tình biết ơn và dâng trả các ơn lành này chạy 
xuyên suốt Tác phẩm của ngài, từ các Bản Luật, 

đến các Huấn ngôn, các Thư, 
các Bài ca, các lời Kinh (L Ksc 
17,17.18; 23; T Pv 2; Hn 7,4; 
8,4; 18; 21,2; 28,1-2…; 
BCAMT). Chẳng hạn, trong 
Bản Luật không sắc chỉ, ngài 
khuyên (L Ksc 17,17.18): 
“17Chúng ta hãy dâng trả mọi 
sự tốt lành về cho Chúa là 
Thiên Chúa tối cao và chí tôn. 
Chúng ta hãy biết rằng mọi sự 
tốt lành là của Chúa và hãy tạ 
ơn Người về tất cả mọi sự; 
Người là nguồn mạch mọi sự 
tốt lành. 18Xin Người là Thiên 

Chúa tối cao và chí tôn, duy nhất và chân thật, 
nắm quyền sở hữu mọi danh dự và tôn kính, mọi 
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lời ca ngợi và cung chúc, mọi lời tạ ơn và tôn 
vinh : chúng ta hy dâng trả và xin Người nhận 
lấy, vì mọi sự tốt lành đều thuộc về Người và chỉ 
một mình Người là tốt lành (x. Lc 18,19)”. Hai 
cụm từ: “mọi sự tốt lành”; “dâng trả và nhận 
biết” được nhắc đi nhắc lại (4 lần). Còn trung 
tâm chính là “Thiên Chúa tối cao và chí tôn, duy 
nhất và chân thật; mọi sự tốt lành đều thuộc về 
Người, và chỉ một mình Người là tốt lành”.  

Muốn “nhận biết” như thế, con mắt và trí tuệ 
phải tỉnh thức, chăm chú, mà khám phá ra các 
dấu vết của Đấng duy nhất tốt lành ở khắp mọi 
nơi, rồi để cho con tim ngạc nhiên thích thú và 
hân hoan tưng bừng.  

Hành vi “nhận biết” này tức khắc đưa tới 
hành vi “mở tay” ra, để “dâng lại, trả lại” cho 
Thiên Chúa tất cả những gì thuộc về một mình 
Người. Hiểu được như thế là một ơn soi sáng 
đặc biệt. Làm được như thế là lương thiện, vì 
nói thẳng ra được là những điều tốt lành đó 
không thuộc về ta. Ngạn ngữ Á rập bảo rằng: 
“Khi ta cưỡi một con ngựa đẹp, thì hãy nhớ rằng 
con ngựa đẹp”. Thế nhưng phải chăng ta thường 
xuyên đồng hóa mình với biết bao con ngựa như 
vậy? Kiến thức, địa vị, quyền lực, tài sản… đều 
là những con ngựa đẹp Thiên Chúa ban cho ta 
để ta sử dụng mà lớn lên, không phải để ta tước 
đoạt khỏi tay Người mà co quắp lại. 

Quả thế, anh em sẽ nói được vô số điều tốt 
lành, sẽ thực hiện được muốn vàn việc tốt lành. 
Nhưng có con mắt tinh tế và trí tuệ sắc bén là 
khi nhận biết được rằng chính Thiên Chúa đang 
nói và làm điều tốt lành “nơi anh em và nhờ anh 
em”. Khi trái tim đã thấm nhuần quyền lực của 
Tin Mừng, nó thay đổi và dần dà quay về Thiên 
Chúa và người anh em, khi trái tim đã chết cho 
tính ích kỷ tự nhiên, thì người ta nên ngay thẳng 
và tốt lành. Người ta nên thánh thiện, gần kề 
Thiên Chúa, nên giống như Người. Sự tốt lành 
sẽ tỏa rạng quanh người ấy; bằng các lời nói và 
hành vi tốt lành, người ấy sẽ ảnh hưởng tới 
những người mình gặp. Quả thật, một người 
công chính, một vị thánh, có tính lây lan! 

Thế nhưng ở đây lại có ẩn tàng một nguy 
hiểm chết người, một cám dỗ mà người công 
chính thường rơi vào. Đó là tự tôn vinh, và vui 
mừng về chính mình, là trong lòng tự đề cao về 
sự thiện mà mình thấy có nơi mình. Nếu người 
ta rơi vào cám dỗ này là vì người ta quên hai 

điều. Quên rằng mọi sự đến từ Thiên Chúa, từ 
Thánh Thần của Người, quên rằng Đức Kitô là 
Thiên Chúa. Kế đó, quên tình trạng bất lực tận 
căn của con người: nếu bỏ mặc cho chính mình, 
thì không thể làm bất cứ điều gì tốt lành, và lại 
có thể làm bất cứ điều xấu nào.  

Phanxicô không quên hai điều ấy. Đoạn 
Kinh Tung hô sau đây là một minh họa: 

“Lạy Thiên Chúa toàn năng, chí thánh, vĩ đại 
và cao cả: 

Chúa bao gồm mọi sự thiện, siêu việt mọi sự 
thiện,chính Chúa là sự thiện toàn hảo, chỉ một 
mình Chúa là tốt lành. 

Chúng con xin dâng về Chúa mọi lời ca tụng, 
mọi vinh quang, mọi lời cảm tạ, 

mọi vinh dự, mọi lời cung chúc và tất cả 
những gì là tốt đẹp”  

(Kinh Tung hô – Lời nguyện, c. 11). 
 Trọn vẹn Phanxicô la như thế, con người 

nghèo chân thật, không phải là một sự nghèo 
khó bên ngoài, nhưng là vắng bóng chính mình, 
tước bỏ mọi sở hữu bản thân, mọi tự hào cao 
ngạo, thậm chí mọi nhân đức, y như thể đã bị 
hớp lấy bởi sự thánh thiện và tốt lành là Thiên 
Chúa. Câu trả lời duy nhất của ngài là bài hát tự 
do của kẻ không có gì cho riêng mình, nhưng lại 
có mọi sự vì Thiên Chúa cũng lại vì người ấy 
mà ra sức sống nghèo, khi hiến mình trọn vẹn 
cho người ấy. 

Và đây là lối sống được đề nghị cho chúng 
ta. Trong phim Clara và Phanxicô, có một cảnh 
kết thúc như đã bắt đầu, diễn tả Clara bước theo 
Phanxicô. Phanxicô đã hỏi: “Có phải chị đang 
bước theo những vết chân của tôi không?” Clara 
lắc đầu trả lời: “Không, em bước theo những vết 
chân sâu hơn” hay “lớn hơn”. Quả vậy, có bước 
theo sát vết chân của Phanxicô, thì cũng vẫn chỉ 
là bước theo những vết chân cạn, vết chân nhỏ. 
Clara được Phanxicô dạy cho biết bước theo 
những vết chân sâu hơn, vì chắc chắn hơn, 
những vết chân lớn hơn, vì đáng kính hơn, đó là 
những vết chan của Đức Giêsu. Phanxicô cũng 
dạy chúng ta như thế. Và ngài biết rõ điều ngài 
dạy, vì chính ngài đã bước theo các vết chân 
sâu, vết chân lớn đó.  

Bây giờ, đến lượt chúng ta sống như thế… 
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Lễ cha thánh Phanxicô  

tại Tu viện Thủ Đức, ngày 11-10-2009 
ÂN SỦNG VÀ NGUỒN CỘI: 

Thủ Đức 50 Năm – Mừng Thọ 
Phan Long 

 
Ngược dòng thời gian 800 năm, và 1-2 năm 

trước nữa, tại Assisi, chúng ta gặp Phanxicô con 
nhà Bênađônê đang trăn trở đi tìm ý Chúa. Một 
hôm, vào Nhà nguyện Thánh Đamianô, một Nhà 
nguyện nhỏ bé hoang tàn, chìm trong cánh đồng 
Umbria, đến trước tượng Thánh giá, ngài đã 
thưa:  

“Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển, 
xin chiếu sáng cõi lòng tăm tối của con. 
Xin ban cho con đức tin ngay thẳng, đức cậy 

vững vàng và đức mến hoàn hảo. 
Lạy Chúa, xin ban cho con được sự tinh tế và 

ơn hiểu biết, 
để thi hành huấn lệnh thánh thiện và chân thật 

của Chúa”. 
“Cõi lòng tăm tối” mà Phanxicô nói đến là 

tình trạng mù lòa, không nhìn ra cả phẩm giá vô 
song lẫn sự nhỏ bé khôn tả của mình. “Cõi lòng 
tăm tối” ấy còn là thế giới mờ đục của sự dữ 
đang ở trong trái tim mình. Và “cõi lòng tăm 
tối” cũng là tình trạng không biết đâu là đường 
phải theo để đáp trả lại tiếng Thiên Chúa gọi. 

Chính “Thiên Chúa, là Đức Chúa tối cao và 
vinh hiển” đã giúp “cõi lòng tăm tối” của 
Phanxicô khám phá ra rằng “huấn lệnh thánh 
thiện và chân thật của Chúa” nằm trong Phúc 
Âm. Thế là ngài đã ra sức khơi lại mạch suối 
PÂ, để cho nước nguồn Lời Chúa lại tuôn chảy 
dào dạt, và cùng với các anh tiên khởi như 
Bênađô Quintavalê, Phêrô Catani, Êgiđiô, Lêô, 
Ruphinô…, ngài uống thỏa thuê nơi nguồn suối 
đó, tâm hồn nên trong sáng như nước nguồn. 

Chính “Đức Chúa tối cao và vinh hiển” đã 
giúp Phanxicô tạo ra cách sống mới cho một 
nhóm anh em. Các bài giảng thuyết của 
Phanxicô và anh em tiên khởi xoáy vào một vấn 
đề chủ yếu: quan hệ giữa loài người với nhau. 
Phanxicô tố giác các xung đột, ngài kêu gọi sống 
hòa bình. Kết án bạo lực, rất hợp lý, nhưng nếu 
chỉ tâm đắc với những lời kết án của mình, thì 
rất có thể kẻ kết án đang ấp ủ một thứ bạo lực 
nội tâm. Để có thể rao giảng hòa bình, Phanxicô 

đã phải rất thấm chân lý, một chân lý như moat 
nỗi ám ảnh khôn nguôi: Nơi Con Một của Người 
là Đức Giêsu, Thiên Chúa đã đi tìm kẻ lạc 
đường, kẻ tội lỗi, kẻ bị khai trừ; Người đến ở với 
kẻ xa nhất, trở nên bạn của họ, và ngồi ăn chung 
với họ; Người muốn giao hòa với họ. Và 
Phanxicô làm cho anh em cũng rất thấm chân lý 
đó để cùng với họ diễn tả xác tín đó qua một 
cách đối xử, qua một cuộc sống dấn thân, qua 
một tình nghĩa bạn bè, một sự đồng cảm giữa 
những anh em. 

Cũng vẫn là “Đức Chúa tối cao và vinh hiển” 
đã giúp Phanxicô khám phá ra cách ra đi thi 
hành sứ mạng trong nghèo khó. Theo vết chân 
Đức Kitô nghèo khó không nhà không cửa, 
Phanxicô tung anh em đi khắp nơi “như những 
khách lạ và lữ hành”; không tìm thống trị như 
các “quý nhân, đại nhân” (majores), anh em 
sống đời thứ dân, lao động tay chân, sống thân 
phận “hèn mọn” (minores), vâng phục mọi 
người, chấp nhận địa vị thấp kém và loại công 
việc bị khinh miệt. Vấn đề không phải là hãm 
mình phạt xác để lập công. Vấn đề là noi gương 
khó nghèo của “siêu mẫu” Kitô Giêsu. Và 
nghịch lý đã xảy, sự nghèo khó này đã đưa 
Phanxicô và anh em đến sự trẻ trung, tự do, 
thanh thoát và hân hoan cao độ, khi sống giữa 
những người thấp kém cùng khổ nhất, cũng như 
khi ở giữa những bậc vị vọng giàu sang nhất. 
Đã có một con kênh do thời gian và sự góp tay 

của nhiều người tạo ra trong vòng 800 năm nay 
để đưa tinh thần Phan sinh đi khắp thế giới. Con 
kênh này không thẳng và không to rộng khắp 
nơi, nhưng nhờ thế nó ghi giữ các kỷ niệm, khi 
đi qua các thời buổi mò mẫm, các khủng hoảng, 
cũng như những giai đoạn ổn định và phát triển. 
Con kênh này vẫn tuôn chảy; các vị thánh phan 
sinh vẫn liên tục xuất hiện như là những cột cây 
số đánh dấu các đoạn đường đã qua và xác định 
hướng tiến tới. Sau 720 năm, con kênh Phan 
sinh đã chảy đến đất nước Việt Nam. Những tên 
tuổi đặt nền móng cho đời sống Phan sinh Việt 
Nam lần lượt xuất hiện: Đức Cha Colomban 
Dreyer, một anh em phan sinh thuộc Tỉnh Dòng 
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Paris, là Khâm sứ Tòa Thánh tại Đông Dương; 
cha Ange-Marie Hiral, Giám Tỉnh TD Paris; và 
Đấng sáng lập Tỉnh Dòng AEHM VN tương lai, 
cha Maurice Bertin. Thế rồi Chi Tỉnh AEHM 
VN trực thuộc Tỉnh Dòng Paris đã ra đời: những 
tên tuổi ngoại quốc như Hugolin Lemesre, Jean-
Marie Couden, Joseph Vermeulen, Jean-Bernard 
và Léonard Ramon đến làm nền, rồi mờ nhạt 
dần để các tên Việt xuất hiện ngày thêm rõ nét: 
một G.B. Lưu Văn Thái, một Bonaventura Trần 
Văn Mân, Pascal Nguyễn Văn Lụy, Luy Nguyễn 
Bình Yên, Gabriel Nguyễn Văn Hoa, …, rồi 
Pacifique Nguyễn Bình An, Agnello Vũ Văn 
Đình, PB. Đỗ Long Bộ…, những cái tên biết 
nói, những cái tên giới thiệu một dung mạo, ghi 
lại một giọng cười, tiết lộ một phong cách …, để 
rồi sau 40 năm – đúng một thế hệ Kinh Thánh –, 
Chi Tỉnh thành Hạt Dòng. Rồi tốc độ thêm 
nhanh: 20 năm sau, Hạt Dòng trở thành Tỉnh 
Dòng, và lại 20 năm nữa, tất cả các anh em đã 
qua đời hay còn đang sống, cả các anh được 
chúc thọ hôm nay, đã góp phần xây nên Tỉnh 
Dòng AEHM VN hôm nay, vào thời điểm 2009 
này.  

Riêng Nhà Thủ Đức, cho 50 năm thành lập, 
anh em phải kể ra: cha Marie-Antoine Trần Phổ, 
giám đốc Chủng viện mà chú nào cũng ngán; 
cha PHANXICÔ Nguyễn Thế Kỷ, giáo sư Anh 
văn, qua đời vì tai nạn xe, khi mới 39 tuổi; cha 
Emmanuel Nguyễn Văn Thứ, học Kinh Thánh 
mà lại dạy địa lý lớp 5 và làm giám thị, để rồi 
chết vì mìn khi chưa có dịp dạy chuyên môn; 
thầy Ange Nguyễn Sĩ Thư, lo nhà cơm các chú, 
hay dúi vào tay chú này chú kia một quả chuối; 
thầy Didace Nguyễn Văn Thay, phụ trách bếp 
chung không bao giờ thiếu tiếng cười dòn; cha 
Anphong Trần Phước Đức, một thời làm quản lý 
khét tiếng nhanh tay trừ tiền của các chú; cha 
Bernard Dương Liên Mỹ, chân thấp chân cao, đi 
dạy Pháp văn và La văn cho lớp 6; cha 

Dominique Nguyễn Xuân Bá, sau này là Giám 
Đốc, có một kiểu hút thuốc lá đặc biệt; cha 
Michel Trần Thế Luân, dạy giáo lý, có một cái 
áo dòng với một vết mực giữa ngực được giữ rất 
lâu; cha Paul Joseph Baillie, giám thị duy nhất 
được chủng sinh yêu quý; cha Daniel Nguyễn 
Thăng Cao, giáo sư Pháp văn, hay cho học sinh 
ăn kẹo để đỡ ngủ trong lớp… Đó là chỉ kể tên 
một số anh đã về với Chúa. Và cả các anh được 
chúc thọ hôm nay. Lẽ ra phải kể đến từng chủng 
sinh một, người thì chăm chỉ học hành, người thì 
thích chơi hơn học, người thì hiền lành, người 
thì chỉ tìm sáng kiến để “quậy”; nhưng như thế 
thì sẽ không chấm dứt được các chia sẻ này!   

Các anh đã qua đi giống như những khối đá 
sắc màu và dáng vẻ khác nhau, nhưng ghép với 
nhau, đã xây nên tòa nhà Tỉnh Dòng và Tu viện 
Thủ Đức hôm nay với những đường nét riêng; 
các anh cũng giống như những nốt nhạc khác 
nhau, nhưng liên kết với nhau, đã tạo nên một 
giai điệu, một bản tổng phổ độc đáo. Chúng ta 
phải tự hỏi: Phần chúng ta, những người còn 
bước đi trên mặt đất này, chúng ta đang kết nối 
với anh em đi trước và với nhau thế nào, chúng 
ta đang góp phần nào để làm cho tòa nhà Phan 
sinh VN không mất đi những đường nét riêng 
của nó, mà lại xinh đẹp hơn, làm cho bản giao 
hưởng không mất đi nét đặc trưng của nó mà lại 
duyên dáng hơn? Tám mươi năm, hai thế hệ 
Kinh Thánh, là hai thế hệ phong phú. Anh em 
trên thế giới nhìn đến Gia Đình Phan Sinh Việt 
Nam đều trầm trồ, vì con số đông, con số trẻ. 
Hẳn là con kênh Phan sinh đi qua Việt Nam hẳn 
không hung hãn tàn phá như một cơn lũ dữ. 
Nhưng có hứa hẹn tuôn chảy chan hòa sức sống 
lâu dài chăng? Hay đang gặp nguy cơ trở thành 
những con lạch mà muốn làm con sông, nhưng 
đi xa dần, và khô cạn dần? Hoặc có khi đe dọa 
trở thành ao tù nước đọng? Tùy từng cá nhân 
anh em, và tùy mỗi cộng đoàn.  

Hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa Cha giàu lòng 
thương xót đã thương ban cho chúng ta ơn kêu 
gọi làm Kitô hữu và Phan sinh Việt Nam. Để đi 
tới, thiển nghĩ dựa vào kinh nghiệm của cha 
thánh Phanxicô, chúng ta cần phải xin năm điều 
ngài đã xin ngay khi bắt đầu cuộc đời hoán cải, 
và hẳn là ngài đã xin suốt đời: “đức tin ngay 
thẳng, đức cậy vững vàng, đức mến hoàn hảo, 
sự tinh tế và ơn hiểu biết”. Với “đức tin ngay 
thẳng”, chúng ta vượt qua được chuyện bề ngoài 
để khám phá ra trong mọi sự chính Thiên Chúa 
Tình Yêu đang hiện diện. Với “đức cậy vững 
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vàng”, ta chắc chắn rằng tương lai tuyệt đối, là 
sự sống và hạnh phúc viên mãn, được dành cho 
những người Thiên Chúa yêu thương. Với “đức 
mến hoàn hảo”, ta nhận ra và đón nhận tình yêu 
say mê của Thiên Chúa đối với mình và ra sức 
đáp trả. Với “sự tinh tế và ơn hiểu biết”, ta như 
đã cảm nếm được niềm hạnh phúc mai sau, để 
không quay cuồng vì một thành công hay chao 
đảo vì một thất bại. 

Và hẹn gặp lại nhau trong tương lai, với nhiều 
răng giả hơn, ít tóc hơn, nhiều nếp nhăn chân 
chim nơi khóe mắt khóe miệng hơn, ít số anh em 
hiện diện hôm nay hơn, nhưng nhiều con nhiều 
cháu hơn… Vào dịp nào? 60 hay 70 năm Thủ 
Đức? 90 hay 100 năm Tỉnh Dòng?  

Dù thế nào, với tất cả các ơn Chúa, chúng ta 
giúp nhau tha thiết “thi hành huấn lệnh thánh 
thiện và chân thật của Chúa”. 

          
 

Khai mạc Triển lãm  
“Nghệ thuật trong đời sống Phan sinh”  

 
(4-10-2009. Đakao. Bài phát biểu của anh Giám Tỉnh) 

 
 “Nghệ thuật là tiến trình hoặc kết quả của một cuộc tự do 

sắp xếp các yếu tố thế nào để có thể gợi lên các cảm nhận 
hoặc cảm xúc. Nó bao trùm cả một loạt các sinh hoạt của con 
người, những sáng tạo, và các cách thức diễn tả, bao hàm âm 
nhạc, văn chương, điện ảnh, điêu khắc, và hội họa”. Tất cả các 
sinh hoạt này là đối tượng của Mỹ-học. Lúc nãy, chúng ta đã 
thưởng thức âm nhạc qua Buổi Diễn nguyện. Bây giờ, chúng 
ta thưởng lãm các tác phẩm thuộc hai bộ môn điêu khắc và 
hội họa. Cuộc triển lãm này, cũng như Buổi Diễn nguyện, nói 
lên nỗ lực của anh chị em nghệ sĩ Phan sinh và những anh chị 
em có thiện cảm với Gia đình Phan sinh để mừng cao điểm 
kết thúc Năm Thánh Phan sinh. Dừng lại trước phòng triển 
lãm, chúng ta hiểu, nếu có việc mừng lễ cha thánh Phanxicô 
bằng một các tác phẩm mỹ thuật, là bởi vì phải nói thánh 
Phanxicô Assisi là một điển hình thành công nhất về cách 
chiêm ngắm vẻ đẹp.  

 
Vị thánh của cái nghèo triệt để cũng là vị thánh đã hát ca 

vẻ đẹp của tạo thành theo cách cuồng nhiệt. Trong Bài ca Anh 
Mặt Trời hay Lời Ngợi Khen các Thọ Tạo của ngài, ngài chúc 

tụng Anh Mặt Trời “đẹp”; Chị 
Trăng và muôn sao “cao quí và 
diễm lệ [đẹp]”; Anh Lửa cũng 
“đẹp”. Tuy nhiên, điều lạ thường 
là Phanxicô ca hát để phác ra vẻ 
xinh đẹp của các thọ tạo khi ngài 
không còn trông thấy được chúng 
nữa, vì đã gần mù, và chỉ một tia 
nắng nhỏ cũng làm cho mắt ngài 
đau buốt, và khi sức lực đã tàn tạ, 
không còn hứng thú thi ca nghệ 
thuật gì nữa. Thế mới hiểu: Đã từ 
bỏ mọi sự, ngài có khả năng hân 
hoan trong mọi sự.  

Tuy nhiên, nói đến cái đẹp, 
chúng ta không thể nào không trở 
lại với những trang đầu tiên của 
Kinh Thánh, với sách Sáng thế (St 
1,1–2,4a): tạo nên điều gì, Thiên 
Chúa cũng thấy là tốt đẹp, nhưng 
con người là “tốt đẹp nhất”. Nói 
chung cả công trình tạo dựng có 
tính mỹ thuật, tạo dựng là cả một 
nghệ thuật. Mọi thọ tạo đều đẹp, 
con người cũng đẹp. Nhưng cái 
đẹp của thọ tạo nằm ở trong một 
tương quan, tương quan với Đấng 
Tạo Hóa là nguồn mạch của điều 
mỹ, của cái đẹp, và tương quan với 
nhau khi chu toàn chức năng của 
mình. Quả thật, vẻ đẹp là kết quả 
của tương quan. Mỗi dấu nhạc hay, 
đẹp, do tương quan với những dấu 
khác. Một điệu vũ đẹp, vì mỗi 
động tác được kết nối với các động 
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tác khác. Một tác phẩm điêu khắc hay hội họa đẹp, vì đường 
nét tạo một sự hài hòa giữa đường cứng và mềm, các màu sắc 
tạo sự tương phản hoặc sự dịu êm… Chúng ta có bổn phận 
sống cái đẹp (x. Pl 4,8), khi sống đúng vị trí của mình trong 
trời đất và trong xã hội. Không bao giờ được quên rằng vẻ đẹp 
là tấm gương của Thiên Chúa được trồng vào trong tất cả 
những gì Thiên Chúa tạo nên, đặc biệt nơi con người. Quên 
điều đó, chúng ta tách mình khỏi nguồn mạch của cái đẹp. 
Đấy là tấn bi kịch hiện đại. Tấn bi kịch này đã đưa đến quan 
niệm tiêu cực của một vài sách 
Kinh Thánh. Chẳng hạn sách 
Châm ngôn đã nói : “Duyên dáng 
là giả trá, sắc đẹp là phù vân” 
(Cn 31,30); sách Đanien thì nói: 
“Sắc đẹp đã mê hoặc” (Đn 
13,56); còn sách Êdêkien thì viết: 
“Ngươi đem lòng tự cao vì vẻ 
đẹp của mình” (Ed 28,17).  

Ngày 26-9-1997, Assisi bị 
động đất. Một bức bích họa của 
Giovanni Cimabue trên vòm Đền 
thờ bị bong ra, rơi xuống vỡ tan 
thành biết bao nhiêu mảnh vụn 
đủ màu sắc. Người ta cố gắng 
nhặt để ghép lại, nhưng chẳng 
được như trước nữa. Thiết tưởng 
vẻ đẹp con người trải nghiệm 
trong thế giới cũng chỉ là một vẻ 
đẹp phân mảnh, ghép lại thì cho 
thấy một phần rất nhỏ sự tuyệt mỹ của Đấng Tạo hóa. Nếu 

gắn bó với một tác phẩm là quên 
toàn thể. Hoặc khi tìm ra một 
mảnh, mà ăn cắp, hoặc phá hỏng 
nó, chứ không đưa vào mà tái tạo 
nên toàn tác phẩm, là làm hỏng cả 
tác phẩm. Những tác phẩm thấy 
được ở trần gian phải là bàn đạp 
đưa tới Vẻ Đẹp không hề hư hoại, 
là chính Thiên Chúa.  

Vậy, xin cám ơn các hoạ sĩ và 
các điêu khắc gia đã góp tác phẩm 
vào cuộc triển lãm, đặc biệt cám 
ơn thầy Quang Vinh là trưởng ban 
tổ chức cuộc triển lãm, hầu cho 
anh chị em chúng tôi có dịp hiểu 
phần nào thế nào là “cái đẹp”. Tuy 
nhiên, cũng cần rút ra bài học: 
chúng ta có thể vui hưởng vẻ đẹp 
của thọ tạo nếu chúng ta biết chấp 
nhận thập giá đã cứu chuộc vẻ đẹp. 
Thập giá này không là gì khác 
ngoài tình yêu, mà tình yêu thì đòi 
hỏi sự trung tín, tôn trọng kẻ khác, 
quy phục Thiên Chúa , và ý nghĩa 
của cuộc đời – nghĩa là hy sinh và 
từ bỏ. 

 
PHANXICÔ,  

CON NGƯỜI “NHẤT NGHỆ TINH, NHẤT THÂN VINH” 
 

Hôm nay Đức cha ban phép cho tôi được 
giảng ít lời trong thánh lễ do ngài chủ tế, để nói 
về Phanxicô, vị thánh mà đa số chúng ta trong 
nhà thờ này đều có chút ít liên hệ 

 Người Việt ta nói : nhất nghệ tinh, nhất 
thân vinh. Chỉ một nghề, mà nghề cho ra nghề, 
nghề cho tinh, nhất nghệ tinh, là mang lại phú 
quí vinh sang cho bản thân mình, nhất thân vinh. 
Câu này có thể áp dụng cho thánh nghèo 
Phanxicô, vị thánh sáng lập dòng anh em hèn 
mọn được không ? Ai nói không cũng được, còn 
tôi xin nói có. 

Tôi nói có. Và đó cũng là đề tài suy tư về 
Phanxicô trong thánh lễ bế mạc năm thánh hôm 
nay : Phanxicô, con người “nhất nghệ tinh, nhất 
thân vinh.” 

Ta thử phân tích xem xưa Phanxicô làm 
nghề gì ? Nếu là nghề cha truyền con nối, con sư 
thì lại làm sư, con sãi nhà chùa thì quét lá đa, 
thì đích thị nghề của Phanxicô là nghề buôn, là 
thương gia, vì ông Bernadone, cha của Phanxicô 
nổi tiếng là một thương gia bán vải dạ lụa tơ. Và 
Phanxicô cũng đã từng đứng bán vải vóc cho 
cha. Ông cha Bernadonê cũng mong ước con trai 
của mình sau này sẽ thành thương gia nổi tiếng. 
Chắc Phanxicô cũng đã được ông đưa đi theo 
trong một số chuyến mua và tải hàng.  

Khi Phanxicô nghe tiếng gọi trên cây thập 
giá trong nguyện đường San Damiano, rằng hãy 
đi sửa lại nhà của ta, nó đang hư hoại, thì 
Phanxicô về nhà lấy vải vóc đem đi bán (bán 
buôn là nghề của chàng) để mua gạch đá về sửa 
chữa lại nhà nguyện. Sử gia Toma Cêlanô ghi 
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lại: Chàng chạy về gian hàng của thân phụ, chất 
nhiều súc vải lên lưng ngựa rồi đi Foligno. Tới 
chợ, chàng bán tất cả : cả vải lẫn ngựa. Trở về 
San Damiano, chàng dâng số tiền cho vị linh 
mục già để tu bổ lại ngôi thánh đường.  

Khi ông bố không cho lấy vải vóc đi bán 
nữa, thì Phanxicô mới quay qua đi xin gạch đá 
từng nhà dân để sửa sang nhà Chúa. Vậy đích thị 
Phanxicô là một nhà bán buôn, là người buôn 
bán. Bán vải lấy tiền, dùng tiền mua đá dựng 
xây nhà thờ. 

Sau này chàng cũng có mộng công danh, 
làm hiệp sĩ, làm quan chức…nhưng mộng đó 
chưa thành, nên nghề của chàng trước sau vẫn là 
nghề buôn bán. Tôi vẫn chưa đi đến vế thứ hai 
“nhất thân vinh” 

Nhìn lên cung thánh ta thấy có hình thánh 
Phanxicô và có con số 8. 80 năm lập dòng tại 
Việt Nam và mười lần nhân lên, 800 năm lập 
Dòng nguyên thuỷ. Năm nay là năm 2009. 2009-
800 = 1209. Năm 1209 là năm Phanxicô ghi 
trong di chúc :“đứng dậy ra đi rời khỏi thế gian” 
Các sách sử ghi như sau : 

Một hôm, chắc là ngày 24 tháng 2 năm 1209 
-vì hôm ấy người ta mừng lễ các thánh Tông Đồ, 
có sách nói là lễ thánh Matthia- Chàng Phanxicô 
nghe đọc Lời Chúa phán cùng các môn đệ khi 
sai họ đi rao giảng : 

“Hãy đi loan báo : Nước Trời đã gần bên. 
Anh em đã không công mà được, thì cũng hãy 
cho không. Đừng mang bạc hay tiền để trong túi 
thắt lưng, đừng mang bị, đừng có hai áo, giày 
dép, gậy cầm tay, vì người thợ đáng được của 
nuôi thân. Vào nhà nào hãy chào hỏi người ta ; 
nếu là nhà xứng đáng thì bình an anh em cầu 
chúc cho họ sẽ đến trên nhà ấy ; nếu nhà ấy 
không xứng đáng, thì bình an anh em sẽ trở về 
với anh em” (Mt 10,7-14). 

Sau lễ, Phanxicô xin cha chủ lễ giảng giải 
thêm vài lời hầu giúp chàng hiểu rõ Lời Chúa, 
lúc đó mắt sáng rực, chàng thốt lên lời Eurêka 
(tôi đã tìm ra được rồi) như Archimede ngày xưa 
nhảy vào bồn tắm thấy nước trào ra, thì đã nhảy 
ra trần truồng reo lên Eureka tìm ra định luật sức 
đẩy của nước, được gọi là sức đẩy Archimede. 
Thì Phanxicô cũng reo lên : “Đó là điều tôi 
mong muốn, đó là điều tôi kiếm tìm, đó là điều 
tôi ao ước hết lòng hết sức”. 

Không trì hoãn, Phanxicô áp dụng theo 
nghĩa đen những chỉ thị của Chúa, coi như đó là 

chỉ thị cho cá nhân mình. Chàng cởi bỏ bộ áo ẩn 
tu còn mang trên mình, quẳng luôn đôi giày và 
chiếc gậy, cả giây nịt da và túi tiền, rồi khoác 
vào một cái áo tồi tàn với một giây thừng thắt 
lưng, sau khi vẽ bên trên áo một hình Thánh giá.  

Trước lời chàng giảng, giới ưu tú Assisi xúc 
động; Bênađô Quintavalle (Canh-ta-va-lê) một 
nhân vật của thành phố và Phêrô Cattani, một 
giáo dân luật gia tùng sự tại tòa giám mục tự 
nguyện đi theo Phanxicô.  

Trước khi nhận những đồ đệ tiên khởi này, 
chàng muốn thỉnh ý Chúa một lần nữa, chàng 
dẫn họ vào ngôi nhà nguyện thánh Nicôla gần 
công trường thành phố. Sau khi cầu nguyện lâu 
giờ, ba người nói với người trông coi nhà thờ : 
“Xin làm ơn cho chúng tôi xem cuốn Phúc âm”. 
Nên nhớ lúc đó sách rất là hiếm, sách Lời Chúa 
lại càng hiếm hơn. Rồi nhân danh Chúa Ba 
Ngôi, họ gặp đoạn sau đây : “Nếu anh muốn nên 
hoàn thiện, hãy đi bán hết của cải anh mà phân 
phát cho người nghèo, rồi anh sẽ có một kho 
báu trên trời.” (Mt 19,21).  

Lần thứ hai họ đọc : “Khi đi đường, đừng 
mang gì theo, đừng mang tiền bạc .v.v.”  

Lần chót, họ giở đúng đoạn này : “Ai muốn 
đi theo tôi, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình 
mà theo tôi” (Lc 9,23). Như thế, Phanxicô đã 
khám phá ra một lần nữa Phúc âm về sự nghèo 
khó tuyệt đối và được ơn trên soi sáng cho hiểu 
rõ sứ mạng của ngài trong Giáo hội. Đó là ngày 
15 tháng 4 năm 1209.  

Không còn nghi ngờ gì nữa. Bênađô phân 
phát của cải cho người nghèo trên công trường 
và cùng với Phêrô Cattani gia nhập cộng đoàn 
huynh đệ mới. Khi con số lên tới 7, họ xin ĐGH 
Innocentiô III phê chuẩn lối sống của họ : lối 
sống nghèo, vào năm 1209, mà nay là đúng 800 
năm. Mặc dầu ĐGH chỉ đồng ý miệng, chưa ký 
giấy thuận đâu, (giấy thuận là mãi đến 1223, tức 
2 x7 = 14 năm sau, ĐGH Honoriô mới ký sắc 
chỉ phê chuẩn) nhưng cái gật đầu của ĐGH 
Innocentiô làm Phanxicô vui mừng rồi, và lịch 
sử Dòng ghi nhận năm đó, năm 1209 là năm lập 
Dòng, năm ĐGH chấp thuận, gật đầu cho anh 
em khuôn theo một lối sống mới, với bản luật 
vắn tắt.  

Phanxicô đã ghi lại trong Chúc thư của mình 
giai đoạn này như sau: “Khi Chúa ban cho tôi 
một số anh em, không ai chỉ bảo cho tôi phải 
làm gì, nhưng chính Đấng Tối Cao đã mặc khải 
cho tôi biết phải sống theo mẫu mực thánh Phúc 
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Âm. Và tôi đã xin viết ra luật sống ấy một cách 
đơn sơ và ngắn gọn, và Đức thánh cha đã xác 
nhận cho tôi” (Dc 14-15) 

Bản luật đơn sơ và ngắn gọn này, nay không 
còn dấu vết. Có người muốn tìm cách khôi phục, 
nhưng đã không thành. Dẫu không thành, nhưng 
chúng ta tin chắc thế nào cũng có câu : Ai muốn 
đi theo lối sống này, hãy về bán hết của cải mình 
có, phân phát cho kẻ nghèo rồi hãy đến. Câu này 
vẫn còn được ghi lại trong bản luật có sắc chỉ 
năm 1223, chương II,5 (x. Mt 19,21).  

Chắc một số vị theo dõi bài chia sẻ này thầm 
nghĩ : xem chừng lạc đề. Đâu thấy Phanxicô 
nhất nghệ tinh đâu, mà cũng chẳng thấy nhất 
thân vinh nơi con người Phanxicô. Bởi Phanxicô 
đâu hành nghề buôn nữa, mà cũng lại chẳng thấy 
nhất thân vinh ở đâu cả, chỉ một con người áo vá 
chằng chịt mà thôi.  

Nhưng đích thị Phanxicô nhất nghệ tinh đó, 
và nay đang nhất thân vinh trên trời. Nhất nghệ 
tinh, không phải là nhận xét của bản thân tôi, 
nhưng của thánh Bonaventura :  

“Cứ thế Phanxicô tiến dần trên con đường 
hoàn thiện Phúc âm : Ngài đã sẵn sàng để chỉ 
còn làm một nghề buôn nữa mà thôi, ấy là 
“nghề buôn của cải trên trời” (Bonaventura). 

Tức là ngài cũng hành nghề buôn, nhưng đổi 
vật buôn, đổi mặt hàng, thay vì buôn vải, ngài 
buôn của cải trên trời. Năm ngài đổi mặt hàng, 
là năm 1209, nay đúng 800 năm. 

Khi chàng thanh niên giàu có đến hỏi Chúa 
phải làm gì để có sự sống đời đời làm gia 
nghiệp, Chúa đã chẳng trả lời : hãy làm nghề 
buôn bán đó sao : Hãy về bán hết của cải anh 
đang có, phân phát cho kẻ nghèo, như thế anh 

đã mua được một kho tàng ở trên trời, rồi anh 
đến theo tôi.  

Phanxicô và nhóm tiên khởi lập Dòng đã bán 
hết những gì họ có để mua của cải trên trời, nơi 
mối mọt không thể đục khoét được. 

Một thương gia kia, không biết làm sao lại 
muốn tĩnh toạ, nên tầm sư học Đạo. Ông tìm đến 
vị thầy an tĩnh dưới gốc cây, cạnh một con sông 
nhỏ. Thương gia mang theo 2 viên ngọc quí, làm 
sính lễ dâng thầy. Ông đặt hai viên ngọc đó bên 
cạnh thầy, với lời xin thầy dạy cách tĩnh tu, an 
toạ. Thầy cầm ngay 1 viên ngọc ném xuống 
dòng sông. Thương gia tiếc quá nhảy xuống 
sông mò tìm. Tìm mãi không thấy, trồi lên xin 
thày chỉ rõ đã ném xuống đâu (giữa dòng hay 
mép sông). Thầy cầm ngay viên ngọc còn lại, 
ném xuống sông, và nói : ta ném xuống chỗ đó 
đó ! Thế là mất toi 2 viên ngọc. Câu chuyện đến 
đó là dứt. Nhưng câu chuyện trong Phúc Âm thì 
không dứt ở đó, mà cũng không khởi sự như trên 
: vì bán hết của cải phân phát cho kẻ nghèo, thì 
mới mua được kho tàng ở trên trời. Chứ không 
phải bán đôla mua vàng lá. Nếu mình không có 
của cải, mình bán công sức; không có công sức, 
bán lời cầu, cầu cho những người khốn khổ 
nghèo hèn, mình sẽ mua được của cải trên trời. 
Đang bão lụt số 9, hãy bán của cải phân phát cho 
người bị bão lụt miền Trung, chắc ta cũng sẽ 
mua được kho tàng trên trời. 

Nếu thánh Phanxicô nhất nghệ tinh, nghề 
buôn bán, đã mua được nước Trời, thì ta cũng có 
thể noi gương Phanxicô trong nghề bán buôn 
này, để ta cũng trở thành đồng nghiệp của 
Phanxicô nhất thân vinh trên thương quốc quê 
trời. Amen 

Anphong Minh,  
(lễ bế mạc năm thánh Phan Sinh, 4-10-2009 tại Du Sinh, Đalat) 

 
 

Bài giảng Lễ an táng  
cha PB.Đỗ Long Bộ, OFM,  
tại Vĩnh Phước (Nha Trang) ngày 05-10-2009  

Vào trưa ngày mồng 2 vừa qua, khi được 
biết tin cha PB.Đỗ Long Bộ qua đời, tôi đã báo 
tin cho anh em tại cộng đoàn Đakao ngay. Một 
vài anh đã có suy nghĩ: Hôm nay là lễ các Thiên 
Thần hộ thủ; như vậy Chúa đã phái các Thiên 
Thần hộ thủ đến đưa cha PB. về với Người. 
Riêng tôi thì nghĩ thêm: Thiên Chúa Ba Ngôi 

dùng biến cố 
cha PB. qua 
đời, để đưa 
anh em chúng 
tôi từ nhiều 
nơi, khi mà 
Tỉnh Dòng 
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AEHMVN vừa mới kết thúc Năm Thánh Phan 
sinh mừng 800 năm thành lập Hội Dòng và 
mừng 80 năm Tỉnh Dòng VN hiện diện trên đất 
nước, anh em về đây mà nhìn nhau và nhìn Giáo 
Hội địa phương, để chia sẻ cho nhau những suy 
tư, khám phá, về một tấm gương cần cù, đã cố 
gắng làm sinh lợi các ân huệ Chúa ban.  

Tôi gặp cha Phêrô B. Đỗ Long Bộ lần đầu 
tiên vào mùa hè 1966, khi cha đang làm tổng 
tuyên úy phong trào Thanh Sinh Công VN, dịp 
đó cha đưa anh chị em TSC về sinh hoạt tại 
Chủng viện Phanxicô Thủ Đức vắng vẻ. Đang là 
một chủng sinh mới 15 tuổi, vào Chủng viện để 
giúp những việc lặt vặt ít ngày hè, nay được gặp 
một anh lớn đang hoạt động mục vụ giới trẻ ở 
tầm mức rộng lớn, tôi cảm thấy nể trọng cha PB. 
Vì nể trọng thì để ý hơn: Qua vài lần thoáng 
thấy cha sinh hoạt với anh chị em TSC, tôi có 
cảm tưởng cha hơi kiểu cách, sau này biết cha là 
người Kim Long, Huế, tôi tự hỏi: Phải chăng vì 
là người Huế, nên cha có vẻ kiểu cách như thế? 
Tôi cũng có cảm tưởng cha vui vẻ nhưng 
nghiêm nghị. Đến năm 1969, khi tôi về làm sơ 
tập sinh, tức thỉnh sinh, tại Cầu Ông Lãnh, thì 
cha là Phụ trách cộng đoàn. Hình ảnh của cha 
trước đây vẫn ở trong tâm khảm tôi nay được tô 
điểm lại, tôi thấy cha nhẹ nhàng nhưng không 
phải là dễ dãi, tận tình lắng nghe nhưng thẳng 
thắn góp ý; dù sao, nói chung, cha vui vẻ và gần 
gũi thân tình. Chỉ có điều nghe cha nói thì khó 
mà hiểu được ngay ý cha, vì cha có kiểu phát âm 
rất đặc biệt. 

Vào tháng 3-1975, tôi lại gặp cha ở tu viện 
trên đồi ở Nha Trang đây, trong vai trò Phụ trách 
cộng đoàn, kiêm chức vụ Đại diện Giám tỉnh 
Miền Nha Trang, một chức vụ mới được lập ra, 
do đòi hỏi của hoàn cảnh mới của Hạt Dòng lúc 
đó. Cha bình tĩnh và can đảm lãnh trách nhiệm về 
anh em trước một tình hình có quá nhiều ẩn số. 

 Thế rồi cuộc sống trong Tỉnh Dòng cho tôi 
nhiều cơ hội gặp cha PB. hơn, khi mà tôi cũng 
bắt đầu gánh vác một số trách nhiệm tại Miền 
Lâm Đồng, nhưng tôi vẫn coi cha như một người 
anh có nhiều kinh nghiệm và biết suy nghĩ thao 
thức, mà tôi có thể học được nhiều điều. Có lúc 
nhìn cha làm Phụ trách Tu viện kiêm Quản xứ 
Vĩnh Phước, tôi có cảm tưởng là cha bị quá tải 
trong công việc, nhưng không vì thế mà đánh mất 
nụ cười đôn hậu và sự kiên nhẫn, cần cù. Tôi 
thích những kiểu nói dí dỏm, đến bất ngờ: cha tạo 
những từ mới độc đáo, mà rất gợi ý; đôi khi 

những từ có vẻ bông đùa lại gói ghém một ý nhắc 
nhở nào đó kín đáo gửi đến anh em chúng tôi.  

Sau khi thôi làm Quản xứ, con người không 
chịu ngưng nghỉ này là cha PB. đã lập ra Gia 
đình Thanh Sinh.  

 Khi cha dưỡng bệnh dài ngày tại tu viện 
Đakao, khi tôi đang có các trách nhiệm tại đây, 
cha thường xuyên gặp tôi để chia sẻ tâm sự, tôi 
có cảm tưởng cha tìm cách trao gửi những thành 
quả tu đức hoặc các ưu tư vào lúc cuối đời. Cha 
hay nói ra các thao thức đối với công việc huấn 
luyện anh em trẻ trong Tỉnh Dòng, những thao 
thức tôi thấy rõ nhất, mong ước chúng tôi làm 
sao để anh em sống đơn sơ và trung thực, dám 
lãnh trách nhiệm trong Tỉnh Dòng, trong Giáo 
Hội và xã hội. Cha cũng nghĩ ngợi về chính bản 
thân, cứ ngại rằng anh em nghĩ là cha không 
chịu khó chịu cực. Cha cũng lên nhiều kế hoạch 
cho Thanh Sinh công và Phan sinh tại thế. Mỗi 
khi về nghỉ dưỡng tại Đakao, cha lại gặp các anh 
chị em ấy để phác ra một chương trình mới hoặc 
chia sẻ cho anh chị em vài điều gì đó. Tôi hiểu 
là cha chưa chịu nghỉ ngơi, chưa cho phép minh 
được là một cù già nghỉ hưu. Điều đó, cha diễn 
tả ra trong các sinh hoạt hằng ngày: cha cố gắng 
đọc to, đọc rõ các lời Thánh vịnh trong Giờ 
kinh; cha cũng chầm chậm từng bước đi sắp xếp 
bàn ăn hoặc sau khi dung bữa xong.  

Trước Tu nghị Tỉnh Dòng 2008, cha đã tỏ ra 
khá trịnh trọng mà xin gặp tôi, khiến tôi đã nghĩ: 
phải chăng đây là dấu chỉ của lúc cuối đời cha? 
Rồi đến ngày giờ chính xác, cha trao đổi với tôi 
xem có nên chăng xin về phục vụ tại Nhà Tĩnh 
tâm Thủ Đức, vì ít ra cha có thể giải tội và 
hướng dẫn thiêng liêng. Tôi hoan nghênh, vì biết 
nhu cầu ở đây rất lớn. Nhưng sau Tu nghị, cha 
cũng trịnh trọng xin rút lại thao thức đó bằng 
một lá thư, vì cảm thấy sức yếu đi nhiều rồi.  

Hôm nay nhìn lướt qua cuộc đời của cha PB, 
tôi hiểu là cha giống như người tôi tớ trung 
thành, biết công việc nào là công việc chủ giao 
cho làm vào từng thời điểm, và đã chu toàn tốt 
đẹp các nhiệm vụ được trao phó vào từng thời 
điểm. Cha là một tấm gương về tính thực tế tu 
trì: Thiên Chúa đặt mình ở đâu, mình sẵn sàng 
phục vụ ở đấy. Có thể nói là ngài làm cho một 
xác tín của tôi nên rõ ràng hơn nữa: Khi Chúa 
trồng mình ở đâu, mình coi mình bám rễ ở đó, 
không bao giờ đi đâu nữa; nhưng khi Chúa 
muốn đưa mình đi, Chúa có thể rút mình dễ 
dàng y như thể mình chưa bao giờ bám rễ vào 
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nơi đó. Cha PB. có đặc điểm đó, dù đôi khi do 
sự yếu đuối tự nhiên, cha cũng tỏ ra ngần ngại, 
để rồi rút lại sự ngần ngại đó rất nhanh. Hôm 
nay chúng ta cám ơn Thiên Chúa đã ban chúng 
ta một người tu sĩ linh mục như thế. Xin anh chị 
em cám ơn cha Tỉnh Dòng chúng tôi là đã có 
một người anh em quý hóa như thế. 

Năm Thánh của Tỉnh Dòng chúng tôi đã qua 
đi; chúng tôi đã tạ ơn Thiên Chúa vào ngày hôm 
qua. Thế nhưng Người lại ban cho chúng tôi 

những lời nhắc rất khéo: Kết thúc 800 năm Hội 
Dòng và 80 năm Tỉnh Dòng, Thiên Chúa cho 
một cha già 88 tuổi (hai số 8) đi về với Chúa, 
như một món quà nho nhỏ cho Chúa. Xin vâng 
theo thánh ý Chúa. Và như thế anh em phải sống 
thời gian sắp tới thế nào, để cho đời sống của 
mình cũng thành một món quà nho nhỏ, làm đẹp 
cho Tỉnh Dòng, Giáo Hội và thế giới.    

                               
FX Long, ofm 

 
Lễ bế mạc Năm Thánh Phan Sinh  

http://vietcatholic.net/News800 
VietCatholic News (11 Oct 2009 07:41) 

 
Sáng Chúa Nhật 4-10, trong thời tiết khá mát 

dịu nhờ cơn mưa rạng sáng, tại khuôn viên Giáo 
xứ thánh Phanxicô Đa Kao, quận 1, Tỉnh Dòng 
Phanxicô tổ chức lễ bế mạc Năm Thánh Phan 
Sinh, đồng thời mừng 800 năm ngày thành lập 
Hội Dòng Anh Em Hèn Mọn, và 80 năm khai 
sinh Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam. 

Từ mấy ngày trước, mọi việc chuẩn bị đi vào 
những bước cuối cùng, người lo trang hoàng nhà 
thờ, người lo tổ chức địa điểm triển lãm nghệ 
thuật, người lo âm thanh ánh sáng, và các buổi 
tổng dượt văn nghệ diễn ra thật chu đáo...Đặc 
biệt ngày 2-10, anh em tu sĩ Phanxicô ở Pleiku, 
Gia Lai, đã đưa một đội văn nghệ hùng hậu, 
khoảng 50 người, với đủ thứ nhạc cụ dân tộc núi 
rừng Tây Nguyên, để tham dự lễ mừng. Ngòai ra 
còn có sự tham dự của đội văn nghệ của bà con 
dân tộc Koho, Lâm Đồng. 

Sáng ngày lễ chính, anh chị em đại gia đình 
Phan Sinh đã tề tựu thật đông ở sân nhà thờ, với 
đủ màu cờ sắc áo, đông nhất là màu áo nâu của 
anh chị em Phan Sinh tại thế đến từ Nha Trang, 
Cam Ranh, Đà Lạt, Đăk Lăk, Phan Thiết, Hàm 
Tân, Bà Rịa Vũng tàu, Tây Ninh, Phú Cường, 

Mỹ Tho... Tại sân nhà thờ được che bằng một 
chiếc dù thật lớn, có hai màn hình tivi lớn, để ai 
không vào được nhà thờ, xem văn nghệ và tham 
dự thánh lễ qua màn hình. 

Đúng 8g sáng, buổi diễn nguyện bắt đầu 
khai mạc trong nhà thờ. Trong hàng ghế quan 
khách, chúng tôi thấy nhiều bề trên các Dòng tu 
nam nữ, quý khách đạo và đời, đại diện của 
Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện tu, Dòng Nhất 
OFM, Dòng Nhì Clara, Nữ Phan Sinh Thừa Sai 
Đức Mẹ (FMM), Phan Sinh Tại thế, Giới trẻ 
PSTT, Hội Cựu Phan sinh... Dàn hợp ca của các 
thầy Học Viện Phanxicô mở đầu, giúp mọi 
người vui vẻ thoải mái hoà nhập vào tinh thần 
sống đơn sơ tươi vui của thánh Phanxicô ngày 
xưa. Lần lượt các tiết mục vũ ca nhạc kịch của 
các thành phần đại gia đình Phan Sinh đã làm 
khán giả vỗ tay tán thưởng kéo dài. Đặc biệt các 
tiết mục múa hát theo nhịp cồng chiêng và các 
nhạc cụ Tây Nguyên khác đã tạo nên nét đặc 
sắc của ngày lễ. Tiết mục kịch của các anh em 
Cựu Phan Sinh diễn tả được nếp sống đời 
thường của một số anh em, nhưng vẫn nói lên 
được lối sống đạo giữa đời của anh em, cũng 
như cách thức anh em giữ liên lạc thân thiết với 
các cha các thầy dòng Nhất. 

Kết thúc phần diễn nguyện, ca đoàn Quê 
hương với khoảng 100 ca viên dưới sự điều 
khiển của linh mục nhạc sĩ Xuân Thảo, đã hợp 
xướng “Trường ca các tạo vật”, sáng tác của 

nhạc sư Hải Linh và nhạc sĩ Xuân Thảo. Đây là 
lần đầu tiên “Trường ca các tạo vật” được trình 
diễn trọn bộ, với sự phụ họa các loại dàn dân tộc 
Việt Nam của một số giáo viên âm nhạc dân tộc. 
Trong 30 phút, ca đoàn Quê hương đã làm nức 
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lòng người nghe, các ca viên như hòa một nhịp 
giúp khán giả như nghe được tiếng “Chị Nước 
chảy quý hóa và trinh trong”, Anh Gió, Không 
khí và Mây trời, tiếng gió thổi vi vu, xôn xao, 
thấy anh Mặt trời “đẹp và tỏa sáng rạng ngời”, 
chị Mặt trăng và muôn sao “lung linh cao quý và 
diễm lệ”, Mẹ Đất “nâng niu dìu dắt”, “phúc thay 
người trong giờ chị Chết tới, thánh ý Chúa một 
mực tuân theo”, và sau cùng tất cả thụ tạo “hãy 
tạ ơn và phụng sự Chúa với trọn lòng khiêm hạ”.  

Buổi diễn nguyện chấm dứt lúc 10g, vượt 
quá dự tính 15 phút. Sau đó, mọi người xuống 
sân nhà thờ. Cha P.X. Vũ Phan Long, Giám tỉnh 
Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam, và cha Phó 
Giám tỉnh Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, cắt băng 
khai mạc cuộc triển lãm nghệ thuật. Ai nấy có 
dịp xem các tác phẩm nghệ thuật của đại gia 
đình Phan sinh, và sinh hoạt của mỗi cộng đoàn 
dòng Phanxicô, được trình bày đầy tính nghệ 
thuật và thật hấp dẫn.  

Đúng 11g, thánh lễ đồng tế bế mạc Năm 
thánh Phan sinh bắt đầu, với khỏang 40 linh 
mục, do Hồng y Tổng Giám mục Gioan 
Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ tế. Trong bài 
giảng, ngài khen ngợi và cám ơn anh em 
Phanxicô đã tận tình phục vụ tổng giáo phận 
Thành phố HCM và đất nước Việt Nam. Với 
mọi người dự lễ, ngài nhắc nhở “Sống Mầu 
nhiệm Vượt Qua và Mầu nhiệm Thánh Thể”. 
Ngài nói: “Qua thái độ tự nguyện bước đi trên 
con đường thập giá dẫn đến Phục Sinh cũng như 
qua hành vi tự hiến tế cùng tự hạ làm tấm bánh 
bẻ ra vì sự sống cùng sự phát triển của nhân loại, 
Chúa Giêsu mời gọi các tín hữu bước đi trên con 
đường tình yêu cứu độ của Ngài, để cùng Ngài 
và nhờ Thánh Thần của Ngài vượt qua tình trạng 
tội lỗi cùng lối sống theo văn hoá sự chết, đồng 
thời tiến đến phát huy nền văn hoá sự sống và 
văn minh tình thương, tiến đến sự phát triển toàn 
vẹn và sự sống dồi dào. Mỗi cử hành Thánh lễ 
có nhằm xây dựng cộng đoàn tín hữu thành gia 
đình Chúa, có cùng một lòng tin một lòng mến 
đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, có giúp người 

tham dự sống và lớn lên trong chân lý và trong 
tình thương của Chúa Giêsu Thánh Thể 
không?”. Ca đoàn Quê Hương phụ trách hát lễ, 
dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Hương Vĩnh và có 
nhóm nhạc dân tộc phụ đệm. 

Sau thánh lễ, mọi người được mời vào sân tu 
viện để cùng nhau ăn trưa theo lối tự phục vụ. 
Mỗi người cầm cái dĩa và muỗng, đi đến các bàn 
đặt giữa sân và trong nhà ăn để lấy cơm, xôi, 
thức ăn, nước uống Coca Cola tùy thích. Mọi 
người vui vẻ ăn uống và trò chuyện, hòa đồng 
thật tự nhiên, không còn phân biệt cha, thầy, 
soeur, giáo dân nào nữa.  

Mọi người chia tay nhau ra về trong vui vẻ, 
nhưng vẫn có phần luyến tiếc, vì chưa đủ giờ 
xem hết các tác phẩm trưng bày, cũng như ảnh 
sinh họat của mỗi nhà Dòng. Xin hẹn dịp khác 
vậy. Ai nấy thầm khen ban tổ chức cuộc lễ sáng 

ngày 4-10, đặc biệt cha chánh xứ thánh 
Phanxicô Giuse Phạm Văn Bình, Hội đồng mục 
vụ và các ban ngành của giáo xứ, đã khéo lo 
khéo liệu, để mọi việc đều xuôi chảy, ai nấy đều 
hài lòng. Cám ơn Dòng Phanxicô, kính chúc 
Dòng ở Việt Nam ngày càng thăng tiến về mọi 
mặt, để lễ kỷ niệm 80 năm ngày khai sinh Dòng 
ở Việt Nam sẽ trở thành điểm khởi đầu mới rất 
có ý nghĩa cho Dòng trong sứ mạng Loan báo 
Tin Mừng, tại quê hương Việt nam này trong 
tương lai.  

Nguyễn Trọng Đa  
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LM Pierre Baptiste Đỗ Long Bộ OFM 
và Phong trào Thanh Sinh Công Việt Nam  

VietCatholic News (06 Oct 2009 08:51)  
 

Trên trang web VietCatholic ngày 2 tháng 
10 vừa qua, có đưa tin một thành viên của Anh 
Em Hèn Mọn ( Dòng Thánh Phanxicô khó 
nghèo ) vừa qua đời tại Nha Trang: Linh Mục 
Đỗ Long Bộ, thọ 88 tuổi. 

Trong phần sơ lược về cuộc đời của ngài, có 
nói ngài phụ trách làm tuyên úy Phong Trào 
Thanh Sinh Công VN từ 1960-1974. Tôi có lấy 
ảnh từ trang web này, gửi cho một số bạn bè đã 
nhiều năm hoạt động trong PT Thanh Sinh Công 
VN và hải ngoại. 

Nói về phong trào Thanh Sinh Công VN. 
Một số anh em giới trẻ ở Sài Gòn và một số các 
tỉnh Việt Nam đã có dịp nghe biết về những hoạt 
động của phong trào. Khởi đầu từ 1956, một 
nhóm học sinh và sinh viên tại Sài gòn, thường 
tụ tập ở trường Nguyễn Bá Tòng vào những 
ngày Chúa nhật để dự thánh lễ tại một hội 
trường lớn trên lầu hai. Khởi xướng lúc đầu là 
do cha Trần Văn Hiến Minh, giáo sư triết tại 
trường Chu Văn An, cha Nguyễn Văn Phán, cha 
Trần Thanh Khiết, giáo sư trường Nguyễn Bá 
Tòng, là những linh mục có nhiều quan tâm tới 
giới trẻ thời bấy giờ. Với danh hiệu là Đoàn Học 
Sinh Công Giáo, một số các cựu tu sĩ di cư 
thuộc các giáo phận Hà Nội, Bùi Chu, Phát 
Diệm, Thanh Hóa và Nghệ An. Có thể là do 
lòng nhiệt tâm làm việc tông đồ những anh em 
này tụ họp lại mỗi tuần với nhau dự thánh lễ, sau 
lễ là học phúc âm. Mot năm có hai lần được tổ 
chức lễ lớn cho giới học sinh: đó là lễ khai 
giảng, thường được tổ chức tại nhà thờ Đức Bà 
tại Sàigòn. Ngôi thánh đường khá lớn, nhưng lễ 
khai giảng nào cũng chật ních do sự tham dự của 
những trường công giáo tại Sàigòn. Dịp thứ hai 
trong năm đó là lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Lễ 
giáng sinh thường tổ chức ở một nơi tương đối 
nhỏ hơn như ở Dòng Chúa Cứu thế hay một địa 
điểm của một tu viện khác. 

Sau ít năm hoạt động liên tục, đoàn học sinh 
đã được trung tâm Công Giáo Tiến Hành lưu 
tâm và dành một địa điểm tại 72 Nguyễn Đình 
Chiểu cho anh em tới dự thánh lễ và hội họp. 
Khi linh mục Nguyễn Văn Hoàng, thuộc giáo 
phận Phát Diệm mới du học về, đã được Linh 
Mục Nguyễn Duy Vi, giáo phận Thanh Hóa, phụ 
trách Công Giáo Tiến Hành đã mời ngài làm 

tuyên úy của đoàn. Nhưng vì những phần vụ 
giáo dục, cha Hoàng chỉ làm tuyên úy một thời 
gian ngắn.  

Cho tới 1960, khi cha Đỗ Long Bộ vừa về 
nước sau thời gian đi du học về, Trung Tâm 
Công Giáo Tiến hành đã mời ngài làm tuyên úy. 
Khi cha Bộ bắt tay vào làm việc giúp đoàn học 
sinh, ngài đã áp dụng phương pháp hoạt động 
của JEC và đặt tên là Phong Trào Thanh Sinh 
Công Việt Nam. Trong thời gian này đa số 
những anh em hoạt động của đoàn học sinh vẫn 
còn tham gia trong những hoạt động hàng tuần 
với một số đoàn viên tụ tập tại tu viện của dòng 
Phanxicô tại số 3 Phạm Đăng Hưng, Đakao vào 
các ngày Chúa nhật, trước lễ có tập hát, sau lễ có 
sinh hoạt, học kinh thánh.  

Cha Bộ đã có công đoàn ngũ phong trào, lập 
thành các nhóm, các đội. Từ tinh thần hòa đồng, 
thận thiết giữa anh em đã có một đường lối để 
cùng nhau đưa chúa vào lãnh đường học đường, 
làm “ men trong bột “ theo tinh thần phúc âm 
với châm ngôn: XEM, XÉT, HÀNH ĐỘNG. 
Cũng chính thời gian này, các đoàn viên có dịp 
khuyến khích đọc thánh kinh mỗi ngày, có dịp 
giúp đỡ nhau và dành thời giờ chia sẻ những 
hiểu biết, khuyến khích việc học hành để gây 
thêm uy tín đối với phụ huynh, để các vị này có 
thể tin tưởng cho con em gia nhập phong trào và 
tham gia các hoạt động tông đồ. 

Hơn một năm sau, Cha Bộ được nhà dòng bổ 
nhiệm chức vụ mới tại 28 Phan Văn Trường, 
Cầu Ông Lãnh. Địa điểm mới này có nguyện 
đường và thánh lễ riêng cho phong trào, có 
nhiều phòng sở cho các nhóm hội họp và sinh 
hoạt vào các ngày chúa nhật và ngày thường. 
Tại đây phong trào cũng có được văn phòng 
riêng. Cũng từ đây phong trào được phát triển 
rất mạnh đi tới các giáo phận miền Nam và miền 
Trung. Phong trào cũng có những đường lối chỉ 
đạo, có những đại hội qui tụ giới trẻ, mỗi đại hội 
đều phát động một chiến dịch cho những hoạt 
động giới trẻ trong suốt năm.  

Những thành phần tham gia phong trào vào 
lúc này gồm có nhiều tu sĩ của các đại chủng 
viện, các nữ tu, các sư huynh. Những trường 
công giáo ở Sàigòn vẫn là những môi trường 
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hoạt động rất đắc lực. Tại đây đã xuất hiện các 
đoàn, các đội. Rất nhiều hiệu trưởng các trường 
công giáo đã khuyến khích học sinh tham gia 
hoạt động tông đồ tại học đường. Tại các trường 
công chỉ có những đội hoạt động với nhau.  

Trong thời gian sau 1962, nghĩa là sau khi 
phong trào Thanh Sinh Công Việt Nam có trụ sớ 
mới, có hoạt động mở rộng,một số lớn anh em 
đã tốt nghiệp đại học. Họ đã đi vào các nghề 
nghiệp như dạy học, hành chánh hay tham gia 
vào những chức vụ trong xã hội, trong quân đội. 
Dù đã trưởng thành và đi vào xã hội, đa số anh 
em vẫn tìm về với phong trào để có dịp hoạt 
động hay giúp đỡ phong trào về nhiều phương 
diện. Cuối thập niên bảy mươi và cho tới 1975, 
phong trào Thanh Sinh Công Việt Nam đã có 
hoạt động trên khắp các giáo phận miền Nam, đã 
được các giám mục và linh mục địa phương rất 
nhiệt tâm giúp đỡ và tạo cơ hội cho những hoạt 
động và sinh hoạt đặc biệt hay thường lệ của 
phong trào. 

Sau khi miền Nam rơi vào tay cộng sản, mọi 
hoạt động trở nên khó khăn, trụ sở của phong 
trào do cha Bộ tao dựng tại đường Phát Diệm, 
Sàigòn do một số tiền tòa thánh La mã giúp cho 
phong trào và do cha Bộ và một số anh em đã đi 
vận động để tạo mãi và xây dựng. Trụ sở sau 
này trở thành một hợp tác xã do một anh thuộc 
phong trào quản trị. Cho tới nay trụ sở này từ từ 
biến thành một hợp tác xã không liên hệ gì tới 

phong trào. Mỗi năm người chủ dành cho phong 
trào một số tiền tượng trưng một triệu đồng VN, 
chưa tới một trăm đô la. 

Những năm sau này sau khi miền Nam rơi 
vào tay cộng sản, phong trào vẫn còn hoạt động, 
nhưng không mạnh như trước và thường được 
yểm trợ do một nhóm anh em tại ngoại quốc tài 
trợ chú trọng vào việc gây dựng đào tạo ơn gọi 
và cấp học bổng cho những học sinh, sinh viên 
xuất sắc ở trong nước. 

Tại Hoa Kỳ, một số linh mục và anh em 
thuộc phong trào nhiều năm đã cố gắng gây 
dựng lại phong trào. Có một số đoàn đã được 
thành lập nhiều năm nay và mỗi năm đều có đại 
hội tại những nơi khác nhau, hầu hết là tại nơi vị 
tổng tuyên úy và anh em lựa chọn. 

Nhân dịp cha Đỗ Long Bộ qua đời, anh em 
các nơi trong nước cũng như ở hải ngoại đã 
cùng nhau chia sẻ sự mất mát lớn của phong 
trào, đã xin lễ và cầu nguyện cho ngài. Chúng ta 
tin tưởng Chúa sẽ nghe lời nguyện của mọi 
người, tha thứ những lỗi lầm nếu có và sớm đưa 
ngài tới nước Trời. Ở bên kia ngưỡng cửa thiêng 
liêng, chắc rằng cha sẽ gần gũi chúng ta hơn và 
cũng không quên những liên hệ ngài đã có đối 
với mỗi cá nhân chúng ta. 

Requiescat in Pace.  
Trần Khánh Liễm 

 
 

Nhật ký  
Cộng đoàn Phanxicô Vĩnh Phước  

“…Cam lòng chịu chết là được sống muôn đời”. 

 Ngày 02.10.2009:  
+ 11g15’, sau Kinh trưa, anh em trong Cộng 

đoàn xuống nhà ăn chuẩn bị đọc kinh ăn cơm, 
thấy chỗ cha Phêrô Bộ trống, như thường lệ một 
anh em đi tới phòng của Cha xem tình hình. Cha 
cũng thường hay mệt và ăn sau. Anh Nhuận đi 
xem, tưởng người ngủ, nên gọi: “Cha, cha ơi! 
ăn cơm…”; không nghe trả lời; rờ tay thấy lạnh. 
Mọi khi da thịt của Cha vẫn mát lạnh; nhưng lần 
này, anh cảm thấy bán tín bán nghi, trở lại gặp 
Phụ trách và nói cha Bộ sao đó ...?  Thường Cha 
Phêrô vào phòng là đóng cửa ngay; sao hôm nay 
lại không? Anh Nhuận nói nhỏ với giọng trầm 
trọng: “Chắc cha Bộ chết quá!”. Phụ trách vào 

phòng của Cha, đứng sát bên và cúi nhìn kỹ thấy 
Cha Bộ nằm sãi hai tay hai chân, mắt nhắm, 
miệng hé mở … Anh Phụ trách đưa tay rờ động 
mạch cổ của Cha, mạch không còn động đậy, 
người đã mát lạnh, gọi anh Hoài, y sĩ của Cộng 
đoàn vào kiểm nghiệm cho chắc. Sau khi đặt 
ống nghe, Anh Hoài lắc đầu: “Cha Bộ đã 
chết…”.  Theo phỏng đoán của anh em, có lẽ 
Cha đã đi xa khoảng chứng hơn một giờ đồng 
hồ. Anh em khép cửa phòng của Cha lại; lập tức 
báo cho anh Quý đang ở Hà Nội biết tin, để anh 
góp ý lo chuyện hậu sự. Hai lần chuông điện 
thoại reo, nhưng không thấy trả lời. 
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Tại bàn cơm, anh em trao đổi những việc cần 
làm ngay. Một bữa ăn vội vã và kết thúc bằng 
một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính cầu 
nguyện cho Cha. Cuộc trao đổi vẫn tiếp tục và 
có thêm sự hiện diện của một khách mời là ông 
Du, thành viên đặc trách ngoại vụ thuộc Hội 
đồng Giáo xứ Antôn Vĩnh Phước.  

Họp xong, nghe tin anh Quý ngạc nhiên hỏi: 
“Cha Bộ chết mau vậy?”, và góp ý ... Sau đó, 
mỗi người một việc: Anh Phụ trách báo tin cho 
cha Giám tỉnh, hai Đức Cha, gặp cha xứ Ba làng 
liên hệ đất mai táng, viết tóm tắt tiểu sử, đưa tin 
về ngày giờ tẩm liệm và lễ an táng; anh Hoài 
phụ tắm xác, đưa xác ra phòng khách cộng đoàn 
để mọi người kính viếng, cầu nguyện và đặt áo 
quan sao cho xứng hợp tinh thần Dòng và đời 
sống của Cha; anh Nhuận lo nội vụ, mua sắm 
những gì cần thiết và dọn nhà cửa, cùng với các 
em tìm hiểu … 

+ 20g30’: Họp với các ông bà trong Ban Hội 
đồng Giáo xứ bàn những chi tiết cụ thể khác liên 
quan tới lễ nghi, canh thức, phiên trực … . Một 
lời kinh Hòa Bình và hai câu Lời Chúa được 
chọn, để treo trong phòng liệm và nhà thờ phản 
ánh niềm tin và cuộc sống của cha Phêrô 
Baotixita: “…Cam Lòng chịu chết là được sống 
muôn đời”(Kinh Hòa Bình), “Phúc thay ai xót 
thương người họ sẽ được Thiên Chúa xót 
thương” (Mt 5, 7), “Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung 
thành,  hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ 
anh!”(Mt 25, 21). 

 Ngày 03.10. 2009:  
+ 04g45’, Thánh lễ cộng đoàn tại nhà thờ Giáo 

xứ cầu nguyện cho cha P.B. Bộ gồm có anh Phụ 
trách và các anh em trong Cộng đoàn cùng với 
giáo dân trong giáo xứ. Anh Quý, anh Đình 
vắng mặt vì đi xa.  

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, anh chủ sự giải 
thích yêu thương là đi từ cõi chết đến sống (theo 
1 Ga 3, 14 – 16); và ngày phán xét, Chúa đón 
nhận những đầy tớ tích cực làm phát triển vốn 
liếng theo chiều hướng Chúa mong đợi (theo Mt 
25, 31 – 46).  
Đời sống Cố Phêrô Baotixita là một nỗ lực 

liên lỉ sống thương mến, đặc biệt người nghèo 
khổ. Họ xin là được, nếu Cố chưa có thì Cố tìm 
và chia sẻ lại. Cố thường khuyên anh em trong 
nhà hãy đừng sợ cho đi. Kinh nghiệm của Cố là 
không bao giờ thiếu. Có lúc cho đi buổi sáng, 
buổi chiều có người lại cho nhiều hơn. Còn về 
sức khỏe, Cố biết bệnh mình là hở van tim đến 

¾, bệnh từ 6 năm rồi; đã già không giải phẩu 
được, vui lòng chữa trị giảm phần nào tốt chừng 
ấy, như Chúa cho phép. Giờ đây, Chúa an bài số 
phận Cố cách nào đó xứng với lối sống của 
người tôi tớ muốn luôn mãi trung thành trong 
đời sống hiến dâng như  một người anh em hèn 
mọn.  

+ 08g00’: Thánh lễ của các anh em vùng Diên 
Khánh trước xác Cố Phêrô.  

+ 10g00’: Nghi thức tẩm liệm. Hai Đức Cha 
Giáo phận vì bận đi họp Hội Đồng Giám Mục 
trong ngày an táng, nên cùng đến. Đức Cha Phó 
chủ sự. Anh Quý và anh Có phụ lễ. Sau nghi 
thức tẩm liệm, di quan lên nhà thờ, với kèn đồng 
và đoàn rước thật đông và trang trọng. Anh em 
Phan Sinh Nha Trang và vùng Diên Khánh 
khiêng quan tài. Các Thánh lễ được liên tục cử 
hành ngoài những giờ thường lệ của giáo xứ cho 
đến lễ an táng vào lúc 08g00’ ngày 05.10.2009. 

 Ngày 04.10.2009:  
+ Lúc 10g00’: Giờ cầu nguyện trước Thánh lễ 

bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 800 năm ơn gọi 
Phan Sinh và 80 năm sự hiện diện của Dòng 
Phanxicô tại Việt Nam do các chị PSTTĐM 
hướng dẫn thật sốt sắng. Chủ đề: “Thánh 
Phanxicô và Bí Tích Thánh Thể”.  

+ 10g30’: Chủ sự Thánh lễ và giảng: cha 
Giuse Cu-pec-ti-nô Nguyễn Đình Ngọc. Sau 
Thánh lễ có buổi uống nước có chất để chia sẻ 
niềm vui ngày trọng đại và gợi nhớ cha cố 
Phêrô. 

+ 23g30’: Anh Giám tỉnh và một số anh em từ 
Sài Gòn ra Vĩnh Phước, Nha Trang. 

 Ngày 05.10. 2009: 

+ Đúng 08g00’: Thánh lễ an táng. Trong bài 
giảng lễ, Anh Giám tỉnh nói rất vắn tắt đời sống 
và họat động của cha cố Phêrô Bộ, một cuộc 
sống luôn hăng say làm việc và muốn làm việc 
hữu ích cho Chúa, cho Giáo hội, cho Dòng và 
Tỉnh Dòng. Cố luôn thao thức muốn sống tốt 
hơn, chất lượng hơn. Cha có một kiểu nói hài 
hước, nhưng tinh tế, xây dựng, tích cực, sâu sắc. 
Tuy về sau, bị giới hạn về sức khỏe, nhưng Cha 
luôn muốn có ai đó tiếp sức để có thể tiếp tục 
thực hiện ước muốn lành thánh của mình. Một 
cuộc sống đáng kính trọng!  

Sau Thánh lễ, Anh Giám tỉnh thay mặt Tỉnh 
Dòng nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người; và 
xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Cha Cố. 
Anh Phụ trách nhà Vĩnh Phước chủ sự Nghi 
thức tiễn biệt … 
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+ 10g00’: Di quan ra nghĩa trang. Anh Quý cử 
hành Nghi thức làm phép huyệt, hạ huyệt.  Một 
lần nữa, Anh xin cám ơn mọi người, đặc biệt cha 
Quản xứ Ba Làng đã vui lòng cho Cha Cố được 
an nghỉ nơi nghĩa trang Phục Sinh, giữa các cha 
và các anh chị em giáo dân giáo xứ Ba Làng. 

 Ngày 06.10.2009: 
+ Hai anh em ra xem mộ đã đúc mặt bằng; và 

đề nghị thợ xây mộ theo kích cỡ và mẫu chung 

của Giáo xứ Ba Làng. Cha xứ muốn mọi người 
bình đẳng trước mặt Chúa và người đời.  

 Ngày 11.10.2009: 
+ Việc xây mộ đã hoàn tất. Từ tảng sáng ngày 

thứ Nhất, hai Anh Hoài và Nhuận, cùng một số 
giáo dân thương mến Cha Cố đã ra thăm mộ. 
Lúc trở về, họ đã nói với tất cả những anh em 
còn đang thương nhớ Cha Cố Phêrô Baotixita … 

 
Nguyễn Văn Đinh Thế Trần Phú 

 
Câu hỏi của Đức Maria – Phải chăng là một lời khấn hứa? 

 
Trình thuật Truyền tin cho Đức Maria (Lc 1,26-38) là một bản văn rất quen thuộc 

đối với người tín hữu. Bản văn này được dùng nhiều lần trong năm phụng vụ, đặc biệt  
trong các lễ : Truyền Tin (25/3), Mân Côi (7/10), Đức Maria Nữ Vương (22/8), và Đức 
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12). Trong tháng mười, nhân dịp lễ Mân Côi, đọc lại bản 
văn này với suy tư của giáo sư Edward P. Sri, cũng là một cách để học hỏi, tìm hiểu 
thêm trình thuật nổi tiếng này.  

 
 

"Làm sao điều này có thể được vì tôi không biết đến người nam” (Lc 1,34) 
 

Trong trình thuật Truyền tin, Đức Maria chỉ 
có một câu hỏi duy nhất dành cho sứ thần 
Gabrien. Và đó lại là câu hỏi cung cấp một 
khung cửa xinh đẹp để đi vào đời sống thiêng 
liêng độc đáo của Đức Trinh nữ Maria, nhưng 
có một điều là chúng ta có thể không nhận ra 
nếu chúng ta không đọc trình thuật Truyền tin 
một cách kỹ lưỡng :  

Đức Maria nói với sứ thần, "Làm sao điều 
này có thể được vì tôi không biết đến người 
nam” (Lc 1,34).[1]  

Hai khía cạnh quan trọng sẽ giúp chúng ta 
đánh giá tốt hơn ý nghĩa câu hỏi của Đức Maria. 
Trước hết, vào lúc này trong câu chuyện,  chúng 
ta biết rằng Đức Maria là một trinh nữ đã đính 
hôn - betrothed -  với ông Giuse1, nghĩa là bà 
đang ở giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân. Bà 
thực sự đã cưới Giuse nhưng chưa chung sống 
với ông, vì bà chưa đi vào giai đoạn hai của 
cuộc hôn nhân được biết như là “sống chung với 
nhau,” điển hình là khi người chồng và người vợ 

                                                 
1 Nhóm CGKPV đã chọn cách dịch là thành hôn (x. Lc 
1,27). Cách dịch này có một dạo đã nổi lên nhiều ý kiến 
khác nhau và sau đó đã lắng dịu như thể đã được khẳng 
định (xem các bài trong 
www.tamlinhvaodoi.net/Vannan/vn74.htm; 
www.tamlinhvaodoi.net/Vannan/vn88.htm) 

sẽ bắt đầu sống trong cùng một nhà và có sự 
hoàn hợp (consummate) trong hôn nhân.   

Kế đến, Đức Maria đã được sứ thần Gabrien 
bảo rằng trong tương lai, vào một lúc nào đó, bà 
sẽ sinh hạ một người con, người con ấy sẽ là 
Con Vua Đavít, là Đấng Mêsia- Đức Vua. Xin 
lưu ý thì tương lai được dùng ở đây : “Bà sẽ thụ 
thai và sinh hạ một người con” (Lc 1,31). Cho 
tới bây giờ, sứ thần Gabrien vẫn chưa đưa ra 
một chỉ dẫn nào về việc thụ thai sẽ xảy ra ngay 
bây giờ hay trong một tương lai gần. Thật ra, 
thời gian biểu hoàn toàn mở ngỏ. Không cung 
cấp bất cứ một thời gian đặc biệt nào, sứ thần 
chỉ đơn giản báo tin cho Maria rằng bà sẽ thụ 
thai con trẻ vào một lúc nào đó trong tương lai.  

Bây giờ có thể xem xét điều này : nếu Đức 
Maria chỉ là một người Do-thái bình thường đã 
đính hôn- đang lên chương trình ăn ở với nhau 
trong cuộc hôn nhân một khi bà đạt tới giai đoạn 
chung-sống-với nhau—vậy bà chờ đợi một sự 
mang thai như thế sẽ xảy ra khi nào ? Trong 
những lời khác, nếu một phụ nữ đã đính hôn vào 
thế kỷ đầu được một ngôn sứ báo tin cho biết bà 
sẽ có con vào một lúc nào đó trong tương lai, thì 
người phụ nữ ấy sẽ chờ đợi một sự mang thai 
như vậy bắt đầu vào lúc nào ? Có thể đoán là 
vào một lúc nào đó sau khi đính hôn – sau khi 
đến với nhau, khi mà quan hệ phái tính được 
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phép. Người ta đã nói đến trường hợp một phụ 
nữ bình thường đã đính hôn, thì việc công bố 
mang thai như thế sẽ là điều bình thường đối với 
đời sống hôn nhân tương lai của bà ấy, sau khi 
hoàn hợp.  
Phải chăng là Lời khấn đồng trinh ?  

Dưới ánh sáng này, câu hỏi của Đức Maria 
có vẻ như khá đặc biệt :"Làm sao điều này có 
thể được vì tôi không biết đến người nam ?" Nếu 
Đức Maria đang lên chương trình cho sự hoàn 
hợp trong cuộc hôn nhân của bà với Giuse trong 
một tương lai gần, thì câu trả lời cho câu hỏi của 
bà sẽ là hiển nhiên. Trong khi ngay lúc này bà 
không có quyền mang thai (vì bà chưa “biết” 
đến chuyện vợ chồng), nếu Đưc Maria có ý định 
biết Giuse sau khi chung sống với nhau, thì rõ 
ràng là bà sẽ có thể có một hài nhi vào lúc ấy. Vì 
thế, nếu Đức Maria lên chương trình hoàn hợp 
trong cuộc hôn nhân của mình với Giuse, câu 
hỏi của bà —"Làm thế nào điều này có thể được 
vì tôi không biết đến người nam?”—không làm 
cho ý nghĩa nên đơn giản.  

Đây là lý do tại sao một số Giáo phụ và Tiến 
sĩ Hội thánh đã thấy trong câu hỏi của Đức 
Maria một chỉ dẫn cho thấy rằng bà không có ý 
định đi vào sự hoàn hợp trong cuộc hôn nhân 
của mình. Theo viễn tượng này, Đức Maria nêu 
câu hỏi của mình vì bà đã lấy quyết định giữ 
đồng trinh suốt đời. Quan điểm này, đã được 
đẩy tới bởi các nhà thần học như thánh Âu-tinh, 
Tôma Aquinô, và thánh Bônaventura (và thậm 
chí cả Martin Luther), giải thích câu hỏi của Đức 
Maria không như một sự ngờ vực, nhưng là một 
cách tìm kiếm làm sáng tỏ chuyện bà có thể 
mang thai thế nào được nếu bà đã dâng mình 
cho Chúa trong bậc đồng trinh.  

Một trong những đề xuất sớm nhất về điểm 
này là của thánh Gregoriô thành Nyssa, ngài chỉ 
ra là làm thế nào câu hỏi của Đức Maria khiến 
mất ý nghĩa trên môi miệng của một phụ nữ đã 
đính hôn – trừ phi bà đã thực hiện một số ưu tiên 
cho bậc sống đồng trinh lâu dài. Sau hết, là tại 
sao bà lại nêu câu hỏi này nếu bà đang có ý định 
có hành vi phái tính với Giuse ?  

Vì nếu Giuse lấy bà làm vợ mình, với mục 
đích có con cái thì tại sao bà lại tự  nêu vấn nạn 
ở lời công bố về mẫu tính, vì không phải chính 
bà đã chấp nhận trở thành mẹ theo Luật tự nhiên 
hay sao ?  

Nhưng dường như đó là điều cần thiết để 
bảo vệ thân xác được hiến thánh cho Thiên Chúa 

như  một sự hiến dâng nguyên vẹn và thánh 
thiện, vì lý do này, bà khẳng định, mặc dù ngài 
là sứ thần đến từ trời và mặc dù hiện tượng này 
là ngoài khả năng của người nam, tuy nhiên đó 
là điều không thể đối với tôi để biết người nam. 
Làm thế nào tôi có thể trở thành một người mẹ 
mà không [biết] đến người nam ? Vì cho dù tôi 
xem Giuse là chồng tôi thì tôi vẫn không biết 
đến người nam cơ mà.[2]  

Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đưa ra 
một kết luận tương tự, ngài dạy rằng trước lâu 
biến cố Truyền Tin, trái tim của Đức Maria đã ý 
hướng về đời trinh khiết như Thánh Thần đã gợi 
lên trong bà một ước muốn hiệp thông trọn vẹn 
với Thiên Chúa như tân nương Trung Tín của 
Người.  

Không có Tin Mừng hay không có bất cứ 
một bản văn Tân Ước nào khác nói  cho chúng 
ta biết khi nào Đức Maria quyết định giữ mình 
đồng trinh. Tuy nhiên, điều hiển nhiên là từ câu 
hỏi của Đức Maria với sứ thần vào thời điểm 
truyền tin rằng bà đã đi đến một quyết định rất 
vững chắc. Đức Maria không do dự bày tỏ ước 
muốn của mình giữ gìn sự trinh khiết ngay cả 
khi lý do chức năng làm mẹ đã được đề nghị cho 
bà, điều ấy đang tỏ cho thấy rằng ý định của bà 
đã chín muồi trong một thời gian lâu dài.[3]  
Tôi không hút thuốc  

Theo ĐGH Gioan Phaolo II, khi câu hỏi của 
Đức Maria được nhìn trong ánh sáng này, lời 
khẳng định của bà về chuyện không biết đến 
người nam chỉ ra thêm nữa ý định của bà là giữ 
mình đồng trinh. Ngài lưu ý cách thức diễn tả 
của Đức Maria về việc không “biết” người nam 
ở trong thì hiện tại, điều ấy “mạc khải sự vĩnh 
viễn và liên tục” về tình trạng trinh khiết của bà. 
Đức Maria nói rằng bà không biết đến người 
nam theo nghĩa là bà không có ý định biết đến 
người nam.    

Hãy sử dụng phương pháp loại suy : Nếu 
một ai đó nói với tôi, “trong tương lai anh sẽ 
chết vì bệnh ung thư phổi,” và tôi trả lời , “Làm 
thế nào điều này có thể được vì tôi không hút 
thuốc?” câu trả lời của tôi không chỉ là mô tả 
một trường hợp hiện nay ("ngay lúc này tôi 
không để xảy ra việc hút thuốc”). Đúng ra, điều 
này chỉ cho thấy một ý định lâu dài nơi bản thân 
tôi để tránh hút thuốc (“hút thuốc không phải là  
điều gì đó mà tôi từng có ý định thực hiện”). 
Một cách loại suy, lối diễn tả của Đức Maria "tôi 
không biết đến người nam "—khi được nhìn 



Chia Sẻ 10-09 (293) 53

trong bối cảnh rộng lớn hơn của trình thuật 
Truyền Tin—đưa ra thêm nữa những đề nghị về 
sự cam kết của bà giữ sự đồng trinh cho phần 
đời còn lại của bà.  
Vậy thì tại sao Đức Maria lại lập gia đình ?  

Trong khi sự cam kết của Đức Maria giữ sự 
trinh khiết  làm cho phần lớn ý nghĩa vượt ra 
ngoài câu hỏi của bà, thông thường có hai phản 
đối nổi lên. Phản ứng thứ nhất, một số bác bỏ 
rằng người Do thái vào thế kỷ đầu đã không giữ 
sự trinh khiết như một lý tưởng tôn giáo. Cựu 
Ước nhấn mạnh việc có nhiều con cái là một 
phúc lành và lưu ý chết mà không có con được 
biết như một điều gì đó cần khóc than.  

Tuy nhiên, người ta có thể trả lời bằng cách 
giải thích rằng trong khi cam kết giữ trinh khiết 
không phải là chuyện phổ thông vào thời đại 
Giuđa cổ, điều đó chưa từng nghe thấy. Ngôn sứ 
Giêrêmia được Thiên Chúa kêu gọi sống độc 
thân (x. Gr 16,1). Gioan Tẩy Giả, thánh Phaolô 
và chính Đức Giêsu vẫn sống độc thân. Nhiều 
thành viên của một giáo phái Do thái được biết 
đến như Essenien đã thực hành sống độc thân. 
Ngay cả rõ ràng có  ít nhất một số phụ nữ Do 
thái vẫn giữ mình đồng trinh bời quyết định của 
riêng họ. Vì thế, trong khi sự trinh khiết chẳng 
phải là vì lý tưởng tôn giáo lan rộng, họ vẫn 
đang giữ sự trinh khiết để phục vụ Thiên Chúa 
không phải là hoàn toàn chưa từng có trong thế 
kỷ đầu của thế giới Do thái mà Đức Maria đã 
sống trong đó. Nếu những người này đã tự 
nguyện sống sự trinh khiết lâu dài, thì không có 
lý do nào mà loại trừ khả năng Đức Maria cũng 
đang sống như thế.  

Một vấn nạn thứ hai thường được khơi lên 
là, “Tại sao Đức Maria chấp nhận cuộc đính hôn 
với Giuse nếu ngài đã có ý định giữ mình đồng 
trinh?” Nhiều giải thích khác nhau được đưa ra 
cho cuộc hôn nhân đọc đáo này. Có lẽ vì  một 
phụ nữ giữ mình độc thân không phải là một 
diều thuận lợi  trong thế giới Giuđa cổ như ngày 
hôm nay, hôn nhân sẽ cung cấp sự vững chắc về 
kinh tế và an toàn xã hội cho Maria. Có lẽ cuộc 
hôn nhân đã được sắp xếp. Có lẽ sẽ giải phóng 
Marai khỏi những người nam khác đang tìm 
kiếm sự khéo léo của ngài trong hôn nhân và 
như vậy bảo vệ được lời thề hứa của mình. Có lẽ 
Thiên Chúa dẫn đưa Maria đi vào cuộc hôn nhân 
bởi vì sự quan phòng của Người, Người đã 
muốn bảo vệ thanh danh của bà cho tương lai, 
vào lúc bà sẽ mang thai bởi Thánh Thần. ĐGH 

gioan Phaolô II cũng đã suy nghĩ về vấn nạn này 
và đã đưa ra đề nghị của riêng ngài :  

Chúng ta có thể suy nghĩ là tại sao bà lại 
chấp nhận cuộc đính hôn, vì bà có ý định giữ 
mình đồng trinh mãi mãi… Có thể giả thiết rằng 
vào lúc cuộc đính hôn của họ đã có một sự hiểu 
biết giữa Giuse và Maria về chương trình sống 
như một trinh nữ. Hơn bao giờ hết, Chúa Thánh 
Thần, Đấng đã linh hứng cho Maria chọn sự 
trinh khiết vì mầu nhiệm Nhập thể và Đấng ấy 
đã muốn sau này chuyện ấy diễn ra trong một 
gia đình được sắp đặt thích hợp cho sự tăng 
trưởng của hài nhi, thì hoàn toàn có thể cũng 
thông truyền cho Giuse lý tưởng về sự trinh 
khiết. [4]  
Quyền năng của Đấng Tối Cao  

Khi Gabrien trả lời câu hỏi của Maria, sứ 
thần cung cấp một bức tranh vẹn toàn hơn về sự 
thụ thai lạ thường này và con trẻ bà sẽ cưu 
mang. Sứ thần Gabrien nói, Thánh Thần sẽ ngự 
xuống trên bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao 
sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh 
ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35). 

Những lời này mạc khải nguồn gốc thần linh 
của hài nhi. Đức Maria biết rằng bà sẽ không 
mang thai trẻ này qua những tương quan phái tính 
tự nhiên, nhưng bởi Chúa Thánh Thần. Và đây là 
lý do tại sao hài nhi sẽ được gọi là “Con Thiên 
Chúa”- Đây không phải chỉ là một quy chiếu 
nhắm đến chức năng của Người trong tư cách là 
Đấng Mêsia (như các vị vua thuộc dòng dõi Đavít 
được mô tả như là các con Thiên Chúa), nhưng về 
cơ bản còn hơn thế nữa, trong sự liên kết với sự 
thụ thai do Thánh Thần Thiên Chúa.  

Một phần thú vị khác trong sứ điệp của sứ 
thần Gabrien là cách thức sứ thần nói với Maria, 
"quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên 
bà" (Lc 1,35). Động từ “rợp bóng” trong tiếng 
Hy-lạp (episkiazein) là cùng một từ được dùng 
trong bản dịch Hy-lạp cổ của Cựu Ước để mô tả 
đám mây về sự hiện diện của Thiên Chúa rợp 
bóng trên Nhà tạm tại Núi Sinai  (Ex 40,35; Ds 
9,18. 22), và cho cùng một đám mây của vinh 
quang Thiên Chúa rợp bóng trên Israen khi dân 
rời Sinai (Ds 10,34, 36) và đám mây rợp bóng 
Núi Sion cho những lễ tế của dân Do-thái (Is 
4,5). Vì thế, khi sứ thần nói, "Quyền năng của 
Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng [episkiasei] trên bà" 
sứ thần đang chỉ cho thấy rằng cùng một quyền 
năng này của Thiên Chúa giờ đây rợp bóng trên 
nhà tạm mới, chiếc bình đựng mới mẻ về sự 
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hiện diện thánh của Thiên Chúa—là Đức Trinh 
Nữ Maria, đấng sẽ cưu mang trong lòng vị 
Thiên Chúa làm người.  
Tiếng Xin Vâng của Đức Maria :  

một lời khấn của người yêu  
Chúng ta không biết gì nhiều về việc Đức 

Maria đang nghĩ gì khi ngài nghe thấy tất cả 
điều này từ sứ thần Gabrien. Nhưng bạn hãy tự 
đặt mình vào vị trí của ngài. Vào giữa một ngày 
bình thường, đôt nhiên một sứ thần hiện ra. Chỉ 
có một mình sẽ là điều hoàn toàn bất ngờ. Sau 
đó, sứ thần chào bà và nói, “Đức Chúa ở cùng 
bà” và "bà đẹp lòng Thiên Chúa”—hai cách diễn 
tả theo kiểu Cựu Ước cho thấy rằng Đức Maria 
đang được kêu gọi đi vào một sứ vụ quan trọng 
và khó khăn nhân danh Dân Thiên Chúa. Rồi, sứ 
thần nói rằng bà sẽ hạ sinh một hài nhi và hài 
nhi này sẽ là Đấng Mêsia-Đức Vua được chờ 
đợi từ lâu, Đấng sẽ hoàn tất mọi lời ngôn sứ về 
Triều đại Đavít. Và nếu điều ấy chưa đủ, thì sứ 
thần cũng báo cho Maria biết rằng bà sẽ mang 
thai hài nhi này theo cách thế mà trước đây chưa 
bao giờ xảy ra—không bởi các tương quan phái 
tính, nhưng do quyền năng Thánh Thần. Sau 
cùng, trên tất cả mọi chuyện này, sứ thần 
Gabrien loan báo rằng hài nhi, con của bà chính 
Ngài sẽ là Con Thiên Chúa.  

Đó quả là số phận đáng sợ để đón nhận được 
khởi đi từ một cuộc đối thoại ngắn ngủi với sứ 
thần ! 

Chỉ có một tí dấu vết chúng ta nhận được về 
những gì Đức Maria đang trải nghiệm trong 
những khoảnh khắc mấu chốt này trước khi cuộc 
Nhập Thể là lời đáp trả của ngài: “Tôi là nữ tì 
của Chúa; xin hãy thực hiện cho tôi theo lời của 

ngài” (Lc 1,38). ĐGH Gioan Phaolô II và các vị 
khác đã chỉ ra cho thấy là làm thế nào câu nói 
“hãy làm cho tôi” của Đức Maria không phải là 
một sự chấp nhận thụ động ý định của Thiên 
Chúa, nhưng là một sự chấp nhận tích cực, yêu 
thương đón lấy ý Chúa trọn vẹn. Đức Maria 
không chỉ quy phục chương trình của Thiên 
Chúa ; mà ngài nóng lòng thực hiện chương 
trình ấy, “xin thực hiện theo ý của ngài.”[5] Đức 
Maria đáp trả như một người yêu, một khi ngài 
nhận ra điều ấy trong trái tim đầy yêu thương 
của ngài, thì hăng hái tìm cách lấp đầy khát 
vọng của người mình yêu. Chớ gì chúng ta trở 
nên giống Đức Maria hơn nữa trong khi tiếp cận 
ý định của Thiên Chúa không chỉ như một người 
tôi tớ, nhưng như một người yêu tìm cách thoả 
mãn khát vọng của trái tim Thiên Chúa.  

————————————— 
[1] Author’s translation from the Greek.  
[2] St. Gregory of Nyssa, On the Holy Generation of 
Christ, PG 46, 1140 C–1141 A, as cited in L. 
Gambero, Mary and the Fathers of the Church (San 
Francisco: Ignatius Press, 1999), p. 157.  
[3] John Paul II, General Audience, August 7, 1996, 
as cited in John Paul II, Theotokos (Boston: Pauline 
Books and Media, 2000), p. 124.  
[4] John Paul II, General Audience, August 21, 
1996, as cited in John Paul II, Theotokos (Boston: 
Pauline Books and Media, 2000), pp. 127–28.  
[5] John Paul II, General Audience, September 4, 
1996, as cited in John Paul II, Theotokos (Boston: 
Pauline Books and Media, 2000), p. 135. 

Edward P. Sri 
Antôn Vũ Hữu Lệ (dịch) 

Trong Lay Witness Magazine tháng 5/6-2007  

Những người khách không quen (tiếp theo) 
Damiano 

Người khách Thứ Chín. 

Tự ái tôn giáo không phải là yêu mến Giáo Hội  
 

Sáng hôm ấy tôi vừa ngồi trước máy tính 
đánh đựơc vài hàng, thì nghe chuông nhà khách. 
Tôi tự nhủ, ai mà đến gặp mình sớm thế nhỉ? 

Người khách hôm nay là một người đàn ông 
chừng 40 tuổi, tôi đoán thế. Sau vài lời chào hỏi. 
Người khách liền vào đề ngay.  

-Thưa cha, thú thật với cha, con là người có 
đạo mà lại không sống đạo, ít khi đi lễ, còn xưng 
tội thì chừng mươi năm một lần, vợ có ca cẩm 
gần rớt môi thì mới đi. Vợ con cứ bảo con: anh 
là thằng Juda! Sáng nay con nói với vợ con là 
con muốn đến gặp cha, vợ con tưởng con đi 
xưng tội, liền vui vẻ giục: ừ anh đi đi. Con vừa 
đi vừa cười thầm, vì cô ấy lầm. Con đến gặp cha 
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vì mục đích khác. Vì con tức nên con đến cầu 
cứu cha.  

Tôi mỉm cười hỏi: anh tức cái gì, tức ai mà 
đến cầu cứu tôi? Bộ muốn đánh hội đồng người 
nào đó phải không? Cái môn đánh lộn, tội dở 
lắm đó nghe!  

-Thưa cha không phải thế. Như con vừa thưa 
với cha, con là người ít sống đạo, nhưng lại có 
tự ái cao về đạo của mình; lễ thì không đi nhưng 
hễ bạn bè mà động đến đạo con là con quyết 
sống mái với nó liền. Hôm trước có một anh bạn 
đồng nghiệp khá thân với con, là người không 
công giáo, đã cãi lộn với con về đạo, anh ta nói 
những câu mà con tức ứ máu, nhưng không biết 
trả lời sao! Anh ta bảo rằng, đạo công giáo là 
tàn dư của chế độ phong kiến, từ tổ chức cho 
đến giáo lý. Vì thế, cũng như chế độ phong kiến, 
đạo công giáo sẽ mai một theo thời gian thôi. 
Như thế con phải trả lời sao thưa cha? 

- Đứng về mặt tổ chức phẩm trật trong Giáo 
Hội trong cái nhìn lịch sử, bề ngoài thì anh bạn 
anh có phần đúng. Nhưng có hai vấn đề còn phải 
bàn cãi: vấn đề thứ nhất là giá trị của các chế độ, 
thứ hai là sự khác nhau trong tổ chức giữa Giáo 
Hội và chế độ quân chủ.  

Giá trị mọi chế độ, quân chủ hay dân chủ nói 
cho cùng đều tương đối, và tùy giá trị của người 
lãnh đạo. Biết bao nhiêu nước dân chủ mà dân 
nghèo bị bóc lột tận xương tủy, do nạn hối lộ 
gian tham; trái lại có những ông vua của chế độ 
quân chủ lại được ca ngợi là minh quân, vì đã 
làm cho dân giàu nước mạnh.  

Về tổ chức, bề ngoài Giáo Hội công giáo 
cũng giống tổ chức quân chủ phong kiến, nhưng 
thực chất thì hoàn toàn khác. Một bên là thần 
quyền bên kia là thế quyền. Thần quyền là 

quyền do Thiên Chúa mà đến, ĐGH và phẩm 
trật Giáo Hội thực thi quyền bính theo ý Thiên 
Chúa và theo tinh thần Phúc Âm chứ không theo 
ý riêng mình như một ông vua trần gian.  

Vì thế cho đến bây giờ mọi chế độ, phong 
kiến, quân chủ đã lùi vào quá khứ, dân chủ rồi 
đây cũng vậy, nhưng Giáo Hội vẫn tồn tại với 
thời gian, mặc dầu lúc thăng lúc trầm. 

-Nhưng thưa cha, tại sao người ta ghét đạo 
mình như vậy: xem truyền hình, đọc tin tức, con 
thấy nhiều nơi người công giáo bị tàn sát, như ở 
Ấn độ, Trung đông, châu Phi, bị làm khó dễ đủ 
điều. Con thấy cứ tức anh ách trong lòng! Tại 
sao vậy thưa cha? 

-Trong Tin Mừng anh thấy Chúa Giêsu hiền 
lành như con chiên, chỉ giảng dạy điều lành và 
cứu giúp kẻ bệnh họan tật nguyền, thế mà Chúa 
bị bắt bớ, chịu hành hình và cuối cùng bị chết 
trên cây Thánh giá.  

Sống tốt đâu có dễ. Anh nhớ câu chuyện 
Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc không? Khi 
ma quỉ không làm gì được Ngài, và Kinh Thánh 
viết: “Satan bỏ đi chờ dịp khác”. Satan đâu có 
chịu bỏ hẳn, và ngày nay hễ có dịp là nó tấn 
công. Giáo Hội Chúa bị bắt bớ là vì Giáo Hội là 
Nhiệm Thể Chúa Kitô, thì cũng như Chúa Kitô, 
Giáo Hội cũng bị bắt bớ. Nhưng Chúa đã nói với 
Giáo Hội: “Đừng sợ vì Thầy đã thắng thế gian”.  

Hơn nữa người ta ghét Giáo Hội, chê bai 
Giáo Hội một phần là tại chúng ta. Chúng ta 
chưa thật sự sống Lời Chúa. Chúng ta chưa là 
ngôi sao dẫn những người chung quanh đến với 
Chúa.  

- Con hiểu cha muốn nói gì rồi! Từ nay con 
sẽ cố gắng. Cám ơn cha.  

 
Liên hệ giữa  

Trinh Nữ Mariavà chức vụ linh mục, 
 

Rôma ngày 18- 08- 2009.  
Đức Thánh Cha Biển Đức khuyến khích các 

linh mục hãy có một tình yêu con cái đổi với 
đức Trinh Nữ Maria khi nói: “Liên hệ đặc biệt 
của tình mẹ giữa đức Maria và các linh mục là 
nguồn đầu tiên, lý do nền tảng của tình yêu 
thương đặc biệt của Mẹ đối với mỗi một linh 
mục”.  

Dịp mừng Mẹ Lên Trời, và trong khung 
cảnh của năm thánh linh mục, Đức Giáo Hoàng 

Biển đức XVI đa dành bài giáo huấn của ngài 
ngày 12- 08 tại Castelgandolfo, cho sự liên hệ 
giữa đức Trinh Nữ Mariavà chức vụ linh mục 
Mầu nhiêm Nhập Thể.  

Đức Thánh Cha cắt nghĩa: “Đây là một liên 
hệ sâu xa, bắt nguồn trong mầu nhiệm Nhập 
Thể”. 

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nhấn mạnh 
tầm quan trọng của sự tự do khi nói rằng: “Khi 
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Thiên Chúa đã quyết định làm người trong con 
của Ngài, Ngài cần câu thưa” xin vâng” trong tự 
do của một trong những thụ tạo. Thiên Chúa 
không hành động ngược với sự tự do của chúng 
ta. Và một điều vô cùng kỳ diệu đã xảy ra: Thiên 
Chúa trở thành lệ thuộc vào sự tự do, của hai 
tiếng “xin vâng” của một trong các thụ tạo của 
Ngài; Ngài chờ đợi hai tiếng “xin vâng” này. 
Trong một bài giảng của Thánh Bênađô thành 
Clervaux, thánh nhân đã cắt nghĩa thời gian có 
tính quyết định này của lịch sử nhân loại, lúc 
trời, đất và chính Thiên Chúa chờ đợi những gì 
thụ tạo này sẽ nói ra.  

Và ngài cắt nghĩa rằng “xin vâng” của đức 
Mariachính là cửa qua đó Thiên Chúa có thể vào 
trần gian, làm người”.  

“Nhờ thế, Đức Giáo Hoàng nói thêm, Đức 
Maria hợp tác cách rõ ràng và sâu xa với mầu 
nhiệm xuống thế làm người, đó là chính phần rỗi 
của chúng ta.  

Và cuộc Giáng thế là sự kiện qua đó Chúa 
Con làm người, từ đầu đã có mục đích là hiến 
thân mình; việc hiến thân này với biết bao tình 
yêu trong màu nhiệm Thập Giá, để trở nên bánh 
cho sự sống nhân loại. Vì thế, hy tế, chức vụ 
linh mục và mầu nhiệm Giáng trần đi đôi với 
nhau và Mẹ Maria là trung tâm của mầu nhiệm 
này.  
Đức Maria và thánh Gioan  
dưới chân Thánh giá.  

Đức Biển đức XVI suy nghĩ tiếp về sự hiện 
diện của Mẹ Maria bên Thập Giá: “Trước khi 
chết, Chúa Giêsu thấy Đức Mẹ dưới chân Thánh 
Giá; và Ngài thấy đứa con yêu dấu, và người 
con yêu dấu này là một con người, một cá nhân 
rất quan trọng, và hơn thế nữa, con người ấy là 
một tấm gương, tiên báo về tất cả các môn đệ 
yêu dấu của Chúa, tất cả những người được 
Chúa mời gọi làm môn đệ yêu dấu của Ngài, và 
vì thế, đặc biệt là các linh mục được mời gọi 
cách đặc biệt. Chúa Giêsu nói với đức Maria: 
“Mẹ ơi, đây là con mẹ (Ga 19, 26). Đó là một lời 

trăng trối: Chúa giao cho Mẹ săn sóc con mình, 
người môn đệ. Nhưng Ngài cũng nói với người 
môn đệ: “Đây là mẹ con”(Ga. 19, 27).  

Và đây là cách Đức Giáo Hoàng áp dụng 
thái độ của Chúa đối vơí thánh Gio-an cho các 
môn đệ: “Ngài rước đức Maria về trong sự thân 
mật của cuộc sống mình, trong hữu thể của 
mình, trong chiều sâu của cuộc sống. Rước đức 
Maria về nhà mình có nghĩa là đưa ngài vào 
trong sự năng động của cuộc sống trọn vẹn - 
không phải là một cái gì bề ngoài - nhưng trong 
những gì tạo thành chân trời của cuộc sống tông 
đồ mình”.  

Đối với đức Biển Đức XVI, “sự liên hệ đặc 
biệt trong tình mẫu tử giữa đức Maria và các 
linh mục tạo thành nguồn suối đầu tiên, lý do 
căn bản của tình yêu mẹ dùng để nuôi mỗi một 
linh mục”.  

Hai lý do của tình yêu ấy 
Đức Giáo Hoàng nói thêm: “Đức Maria yêu 

mến họ vì hai lý do: bởi vì họ giống Chúa Giêsu, 
tình yêu cao cả của trái tim ngài và bởi vì các 
linh mục, như Mẹ, đã dấn thân trong sứ mệnh 
loan báo làm chứng và đem Chúa Kitô cho nhân 
loại.  

Vì sự giống nhau và đồng hình đồng dạng 
với Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa và Con Đức 
Maria, nhờ Bí Tích; mỗi một linh mục có thể và 
phải cảm thấy mình là con yêu của người Mẹ rất 
cao sang và rất khiêm tốn này.  

Và Đức Giáo Hoàng kết thúc: Anh chị em 
thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện để Đức Mẹ 
Maria giúp các linh mục, trong những vấn đề 
nan giải của thời đại hôm nay, trở nên giống 
hình ảnh Chúa Giêsu Con Mẹ, đấng ban phát 
kho tàng vô giá của tình yêu người mục Tử 
Nhân lành. Lạy Đức Maria mẹ các linh mục, xin 
cầu cho chúng con. “ 

 
Damiano trích dịch từ Internet 

 



Chia Sẻ 10-09 (293) 57

NĂM MƯƠI NĂM ÂN SỦNG VÀ HIẾU ĐẠO 
 

Có khoảng không làm ta lưu luyến 
Khối tình thân làm no thoả cõi lòng 

Ta nhỏ quá trong bể trời ân sủng 
Nói sao vừa câu hiếu đạo người ơi! 
 

Tháng mười Sài gòn, khoảng sân Học viện 
như lưu luyến chút nắng nhẹ còn đọng lại qua 
hàng cây kẽ lá. Trời mưa dầm rả rích, vì cơn bão 
đâu đó vô tình ghé qua. Thời gian như trôi chậm 
lại cho ân tình giữa người với người như xích lại 
gần nhau hơn. 

Như một cái hẹn của tình yêu và ân sủng, 
những ngày này, không gian Học viện và Tu 
viện Thủ Đức như thêm ấm áp và tươi tắn hẳn 
lên. Vẫn còn nối dài trong thời gian của bế mạc 
năm thánh Phan Sinh, tám trăm năm Hội Dòng 
và tám mươi năm khai sinh Tỉnh Dòng Việt 
Nam, hôm nay cộng đoàn Thủ Đức tiếp liên 
dòng chảy của ân sủng khi mừng sinh nhật bước 
vào tuổi năm mươi; và anh chị em Cựu Phan 
sinh đã tổ chức và trang hoàng thật long trọng và 
hoành tráng. 

Sáng nay, (11/10/2009), không gian cộng 
đoàn trở nên náo nhiệt với màu sắc của cờ hoa 
và sự tề tựu của nhiều thành viên trong đại gia 
đình Phan Sinh Việt Nam. Họ từ muôn phương 
trở về mái nhà xưa mang theo biết bao hoa trái 
và niềm hy vọng trên đường lữ hành. Mặc cho 
trời mưa, những cái bắt tay, những lời thăm hỏi, 
những hồi tưởng bao kỷ niệm xưa dưới mái 
trường Phan Sinh, tất cả đã làm ấm áp và sống 
dậy tình cảm giữa thầy- trò, cha- con, anh- em. 
Lời ca bất chợt nào đó “Hồng ân Chúa như mưa 
như mưa…” như đã làm cho bầu khí bỗng chốc 
ấm hẳn lên. 

Đã từ lâu, ngày giỗ tổ đã trở thành truyền 

thống của anh chị em Cựu Phan sinh. Họ như 
những cánh chim bay muôn phương để rồi cùng 
tề tựu về mái trường xưa với đông đúc lũ cháu 
đàn con. Những vị thầy, người cha năm xưa, 
hôm nay được trân trọng và thân thương xướng 
lên với các danh xưng ông nội, ông ngoại, ông 
cố. Một đại gia đình còn hơn cả “tứ đại đồng 
đường”. Mọi người được nối kết với nhau nhờ 
sự lưu chuyển tinh thần và gia bảo thiêng liêng 
của vị thánh nghèo. 

Cộng đoàn Thủ Đức nay bước vào tuổi ngũ 
tuần với biết bao hoa trái của tình yêu. Năm 
mươi năm, một chặng đường để những người 
hôm nay có dịp hồi niệm lại những quà tặng của 
Chúa quan phòng. Những phần quà nho nhỏ, 
những lời cầu chúc ân tình và muôn câu ca vang 
hoà, tất cả như hợp thành bản đồng ca tri ân của 
thế hệ hôm nay với biết bao bậc tiền nhân. 
“Cơm cha, áo mẹ, công thầy”, ơn cả nghĩa 
dầy… 

Tám thế kỷ, tám mươi năm và năm mươi 
năm đâu chỉ là hoài niệm, nhưng còn là một cơ 
hội để mọi người phản tỉnh cuộc sống của chính 
mình, không thể để cho lý tưởng và tinh thần 
phan Sinh mà các bậc tiền bối đã từng vun trồng 
lại bị mai một do sự lơ là tắc trách của những kẻ 
hậu sinh.  

Lạy Chúa, đối với chúng con, thời gian cử 
hành hôm nay là chuỗi dài ân sủng. Ước gì 
chúng con không dừng lại để thoả mãn nhất 
thời, nhưng nhắc chúng con luôn ghi khắc công 
ơn của những người mở lối. Với sức lực nhỏ bé, 
chúng con ước mong đáp trả quyết liệt hơn mỗi 
ngày, dẫu hành trình không luôn bằng phẳng êm 
trôi. Chúa là nguồn lực thúc đẩy chúng con về 
phía trước. 

andrewdungnguyen 
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HUYNH ĐỆ PHAN SINH 
Tinh thần huynh đệ Phan Sinh, 

Giúp ta kiến tạo hoà bình tình thương. 
Chính nhờ luôn biết chủ trương, 

Loại trừ đố kỷ ghen tương giữa người. 
Cùng nhau xây dựng cuộc đời, 

An bình thư thái của thời hồng ân. 
Đâu còn những cảnh trành giành, 

Quyền uy thế lực làm phần riêng tư. 
Con tim nhân hậu hiền từ, 

Chẳng còn chia rẽ loại trừ lẫn nhau. 
Thế nhân thoát khỏi thương đau, 

Vết thương thù oán được mau chữa lành. 
Cuối cùng nhân loại chung phân, 

Vinh quang phúc lộc trong thành Salem. 
“ Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ được sẽ 
được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5, 9). 

RA TAY CỨU TRỢ 
Đồng bào ruột thịt miền Trung, 

Sống trong bão lũ vô cùng khổ đau. 
Chúng ta nào hãy mau mau, 

Đồng tâm hiệp lực cùng nhau giúp người. 
Đây là đạo lý Chúa Trời, 

Thấy ai hoạn nạn, ta thời ra tay. 
Tình ta chỉ đẹp và hay, 

Khi ta mau lẹ làm ngay điều lành. 
Chính đây cách thế góp phần, 

Ủi an nâng đỡ người dân khổ sầu. 
Tình người đạt được chiều sâu, 

Bởi nhờ đức mến nhiệm mầu Ba Ngôi. 
Mọi người lại hưởng cuộc đời, 

An bình thư thái, tuyệt vời ấm no. 
“Vì khi Ta đói các ngươi cho ăn; Ta khát các ngươi cho 

uống; Ta trần truồng các ngươi cho mặc….” (Mt 25,35).  

 
 
NGHÈO KHÓ PHAN SINH 
Chính nhờ biết sống khó nghèo, 

Lòng anh giữ được trong veo sự đời. 
Trí tâm hướng thẳng về Trời, 

Với lòng siêu thoát của người hành hương. 
Cuộc đời đâu bị vấn vương, 

Chẳng cho dục vọng náu nương cõi lòng. 
Con tim luôn được thong dong, 

Thuyền đời lướt nhẹ ở trong biển tình. 
Dễ dàng nghe tiếng Thánh Linh, 

Sống như con thảo trọn tình với Cha. 
Ngày đêm vui sống trong nhà, 

Xác hồn no thoả bao la phúc lành. 
Nhẹ nhàng anh bước thật nhanh, 

Đến quê hằng sống chung phần vinh quang. 
“ Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời 
là của họ” (Mt 5, 3) 

KÍNH MẸ MÂN CÔI. 
Tháng mười kính Mẹ Mân Côi, 

Chúng con dưới thế dâng lời nguyện xin. 
Bên ngoài bằng những lời kinh, 

Bên trong chất chứa tâm tình tạ ơn, 
Tình yêu Hiền Mẫu đổ tuôn, 

Xuống trên nhân thế suối nguồn tình thương. 
Loài người khỏi bị tai ương, 

Bởi bao tội ác, vấn vương oán thù. 
Chính nhờ luôn biết loại trừ, 

Đam mê dục vọng thói hư nơi mình. 
Từ nay sống nghĩa Đệ Huynh, 

Cùng nhau xây dựng Hoà Bình Tình Thương. 
Thế là đi đúng con đường, 

Giêsu Đức Chúa nêu gương cho đời. 
Dắt nhau thẳng tiến về trời, 

Nghìn thu vui sống bên Người Cha yêu. 
 

NÊN NHƯ TRẺ NHỎ 

Con đường thơ ấu Thiêng Liêng, 
Dẫn đưa thánh nữ về trên Nước Trời. 

Sau khi sống trọn kiếp người, 
Trên nơi dương thế bằng đời đan tu. 

Trí tâm khỏi bị mây mù, 
Chẳng cho tự phụ cầm tù lương tri. 

Suốt đời hằng biết thực thi, 
Tinh thần thơ bé không gì cản ngăn. 

 

Ngày đêm chỉ biết chuyên chăm, 
Hãm mình phạt xác, siêng năng nguyện cầu. 

Nghĩa tình đạt được chiều sâu, 
Ở trong đức mến nhiệm mầu của Cha. 

Đời ngài là một bông hoa, 
Toả lan hương sắc trước toà thiên cung. 
Bởi nhờ đã sống đến cùng, 
Con đường bé mọn, thuỷ chung nghĩa tình. 
“Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì chẳng 
được vào Nước Trời” (Mt 18,3) 

Hai Tê Miệt Vườn 
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CÁC NGÀY GHI NHỚ 

 

 
 

 

THÁNG 11 
 
 

MỪNG BỔN MẠNG ANH EM 
 

Ngày  Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 
03/11 Máctinô Porét Vũ Văn Thành Thủ Đức 
04/11 Carôlô Bôrômêô  Phan Châu Lý Đất Sét 
11/11 Máctinô  Nguyễn Văn Thành Cư Thịnh 
23/11 Clêmentê Trần Thế Minh Cầu Ông Lãnh 
23/11 Clêmentê Nguyễn Văn Dung Thủ Đức 
24/11 Phêrô Khoa Ngô Công Tâm Thủ Đức 
24/11 Phi Khanh Vương Đình Khởi Thủ Đức 
30/11 Anrê Nguyễn Hoàng Dũng Thủ Đức 
30/11 Anrê Trần Hữu Phương Thủ Đức 

 

 

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI 

 
 

 

Ngày Qua Đời Họ Tên 
21/11/1968 André Durand 
22/11/1993 Điđacô Nguyễn Văn Thay 
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